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Zo daar sta je dan…, op het podium, wordt je na heel lang geheimhouden bekend gemaakt als Prins
en Adjudant van Ploegersland. Dat is voor ons gevoel nog maar net gebeurd maar we staan nu al
weer aan de vooravond van de belangrijkste periode van dit seizoen, 5 dagen carnavallen. En we
kunnen jullie zeggen, wij hebben er zin in. Samen met onze dames en kinderen gaan we Liemt
keihard laten klinken. Uiteraard bijgestaan door ons enthousiaste gastgevolg, muzikaal gastgevolg,
vaste gevolg en jeugdprinses Liev en haar adjudante Juul. Maar Liemt laoten klinken doen we zeker
ook met jullie. Dat is namelijk waar we het meeste zin in hebben, om met zoveel mogelijk Ploegers
een carnavalsfeest te vieren om nooit te vergeten. 

Bij al dat feesten krijgen we ook eens versterking van een zeer enthousiaste Graaf Han II en
raadspensionado Gradje, die samen de Vivantjes geen moment zullen laten schieten om met zijn
allen hun carnavalshit Liempse Jong door de tent te laten KLINKEN.. 

We zijn ondertussen al opgewarmd voor de carnaval met een paar fantastische
jeugdzittingsavonden en zittingsavonden. Als dat een voorteken is voor de carnaval dan moet het
zeker een geslaagd feest worden. 

Ons zelf voorstellen dat slaan we in de ze krant maar even over. Dat hebben we al gedaan op onze
voorstelkaart bij de bekendmaking en op de diverse media kanalen van de Ploegers. Daarbij zijn we
allemaal geboren en getogen Ploegers dus zullen de meeste ons wel kennen. Mocht dat nou niet
het geval zijn kom dan gerust deze carnaval even kennis maken bij een van de activiteiten in de
kroegen of op het carnavalsplein. 

Carnaval beleef je met zijn allen en dat geldt ook zeker voor alle jeugdige Ploegers in Liemt. We
kunnen met jullie niet proosten met een biertje maar dat betekend niet dat we er geen prachtig feest
van kunnen maken die 5 dagen. En hoe meer jeugdige Ploegers aansluiten hoe jonger wij ons weer
gaan voelen.... 

Dus of je ons nu kent of niet, of je nu jong bent of oud, we zien jullie allemaal graag aansluiten in het
feestgedruis zodat we met zijn allen kunnen proosten en zingen en we achteraf kunnen zeggen
LIEMT LIET HET KLINKEN!!!! 

Tot ziens met de carnaval,
Prins Jurgen en Susan
en 
Adjudant Han en Lizanne
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Beste Ploegers, Ploegerinnen, Ploegertjes en
Ploegerinnekes,

Het zal misschien niet geheel onbekend zijn dat ik
naast voorzitter van De Ploegers ook lid ben van
hofkapel De Kromploegers. Hoe groot was voor ons
de verrassing van de Installatie Prins dit jaar? Enorm
groot! Zelfs als voorzitter weet ik van tevoren niet wie
er onthuld zal gaan worden. En voor degene die de
schitterende documentaire “het grootste geheim van
Liemt” gezien hebben, dus ook als partner van degene
die hem dit jaar gevraagd heeft, wist ik van niks. 
Een prachtig Prins en Adjudant koppel die het zeker
flink zullen laote klinken. Ik wens Prins Jurgen,
adjudant Han, dames, kinderen en hun gastgevolg een
schitterende Carnaval toe en bedank ze vanaf deze
plaats alvast voor een nu al onvergetelijk seizoen. 
We kijken terug op een zeer geslaagd eerste deel van
het seizoen. Reuring in het dorp in aanloop naar de
Installatie met behulp van de borden “woont hier de
nieuwe Prins(es) van Ploegersland?”. Een
Installatieavond met een vernieuwde opzet die zeer
geslaagd was. Voor wie het dit jaar gemist heeft: zet
zaterdagavond 12 oktober 2024 alvast in de agenda.
Liemt got Talent weer terug op de kaart, en hoe! Wat
een enorm talent huist er in de jeugd van
Ploegersland. 
De eerste editie vorig jaar van het Carnavalsplein was
zeer geslaagd. Natuurlijk hadden we mazzel met het
weer, het was koud, dat zeker, maar het was droog.
Dit jaar hebben we in samenwerking met de horeca,
De Vivantjes en Loeriefoepe een nieuwe editie van het
plein weten te realiseren met 25m overkapping! Dus
zelfs wanneer er wat druppels zouden vallen, gaat dat
onze Carnaval niet meer verstoren. 
Carnaval blijft voor mij bij uitstek een feest van
verbroedering en onderlinge gelijkheid. Vier dagen
lang niet denken aan de zorgen, sleur of stress van
alledag, maar genieten van de gezelligheid met
elkaar. Carnaval is en blijft van en voor iedereen.

Hopelijk treffen we elkaar bij een van de vele
carnavalsactiviteiten en zullen we ’t samen flink laote
klinken. 

Rob van Abeelen
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In Rumpt, het dorp waar ik vandaan kom, wordt carnaval niet
gevierd. Wel hebben ze daar in juni Rumpts feest. Vier
dagen lang feesten met z’n allen en als afsluiter een optocht
met prachtige praalwagens, ieder jaar weer  in een nieuw
thema. En de loopgroep, die is natuurlijk ook in stijl. Net als
het carnaval hier in Brabant, alleen is het in juni meestal veel
mooier weer. 

Ik ben benieuwd naar de mooie wagens die jullie dit 
jaar maken. Allemaal met een bijpassend
carnavalspak natuurlijk! Beste Ploegers en
Ploegerinnen, Ploegertjes en Ploegerinnekes,
Het is weer zover! De confetti dwarrelt alweer door de
straten, de kostuums worden uit de kast gehaald, en de
polonaise staat op het punt om te beginnen. Ja, beste
feestvierders, het carnavalsseizoen is aangebroken in ons
geliefde Ploegersland! Een seizoen dat bol staat van plezier,
traditie en natuurlijk een vleugje chaos.
Dit carnavalsseizoen schitteren Prins Jurgen en zijn trouwe
adjudant Han als de sterren aan het firmament van de
festiviteiten. En laten we meteen een misverstand uit de
weg ruimen: geen urste, geen gekste, gewoon Prins Jurgen.
Deze nuchterheid siert onze nieuwe heerser, die zijn strepen
verdiend heeft op de dansvloer des levens. Prins Jurgen is
geen onbekende in het Liemtse nachtleven. Na 15 jaar
plaatjes te hebben gedraaid als DJ, is hij nu bij De
Kromploegers beland als geluidsman. Als er iemand is die
weet hoe je een feestje bouwt, dan is het wel Prins Jurgen.
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Maar Prins Jurgen besteedt zijn tijd niet alleen aan het fine-tunen van geluidssystemen. Nee, zijn andere grote
liefde is het proeven van speciaalbiertjes. Daarom is de keuze voor de slogan van dit seizoen in Ploegersland
niet meer dan logisch: "Liemt, laot ’t klinken." Een oproep aan alle Liempdenaren om zich te laten horen, om
het glas te laten klinken. Holle vaten klinken het meest, maar in Liemt weten we dat we niet alleen op de
muziek klinken, maar ook op vriendschap, warmte en gezelligheid. Natuurlijk kunnen Prins Jurgen en adjudant
Han niet alleen de polonaise leiden. Ze worden bijgestaan door de onmisbare hofkapel De Kromploegers, die
als geen ander weten hoe ze de klok moeten laten luiden. Een feestelijke harmonie die als muziek in de oren
klinkt, als een melodie die ons meeneemt op een onvergetelijke reis door Ploegersland. En laten we niet
vergeten dat ook de jeugd haar eigen klanken toevoegt aan deze feestelijke symfonie. De nieuwe
Jeugdprinses Liev van Ploegersland, samen met haar enthousiaste adjudante Juul van Vlokhoven, zwaait
komend seizoen de scepter over jeugdig Ploegersland. Een nieuwe generatie die barst van de energie,
creativiteit en vooral veel plezier. Dus, beste Ploegers en Ploegerinnen, Ploegertjes en Ploegerinnekes, laten
we samen deze carnaval op een onvergetelijke wijze vieren, met muziek in ons hart en een glas in de hand.
Liemt, laot ’t klinken!
Alaaf!

Met carnavaleske groeten,

Ronald van Meygaarden
Burgemeester gemeente Boxtel





Rob van Abeelen
Hein van Beugen
Lisa van Nunen
Tom Smulders
Leon Prinsen
Joris van de Pas 

Robert Urlings
Bram Vos

Dirk van de Sande
Toon Vos 
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   BT Vers BV BT Plus BV Boogershof 9 Liempde www.btvers.nl 0411 633060





Zoals de Oude zongen, KLINKEN de Jongen!!

We zijn als Gilde Der Prinsen natuurlijk heel trots op onze jaarlijkse jonge aanwas
bij het Gilde. Op basis van de nodige testen, maar vooral op basis van het goed en
correct VOORGAAN IN HET FEESTGEDRUIS, zijn ook Prins Robert d'n Urste en Prins
Robert d’n Twidde (keer) in hoogst eigen persoon toegelaten tot het Gilde. Uiteraard
met aan zijn zijde, echtgenote Sanne!

Een mooi en gemêleerd gezelschap is het Gilde der Prinsen. En door de inmiddels
lange staat van dienst van de Ploegers, doen er zich opmerkelijke, mooie zaken
voor. Zo hadden we al een schoonvader en een schoonzoon in ons midden, maar
ook daadwerkelijk een vader en zoon, die met een tussenpose van enkele jaren over
Ploegersland regeerden. Ook zien we dat voormalige Jeugdprinsen terugkomen als
“grote” prins, en staan voormalige jeugdprinsessen te trappelen van ongeduld…

En nu zien we dan wederom een verschijnsel Vader-Zoon. Maakte vader Nico, als
Prins Klaos d’n Urste er in het seizoen 1979-1980. “gin punt van”, in het seizoen
2023-2024 laot Prins Jurgen (zijn zoon) ’t Klinken in Ploegersland.

Mooi om te zien dat wat er met de paplepel ingegoten wordt, er op vele fronten
later bij de jonkies weer uitkomt.  Betekent dit dan dat de lijst van onze prinsen
bestaat uit een heel “klein kringetje”, waar steeds uit wordt geput? NEEN, is daarop
het antwoord. De diversiteit aan Prinsen is in de loop der jaren GROOT geweest.
Van alle rangen en standen en alle soorten en maten.

Met één overeenkomst; ze lieten het ieder in hun seizoen,
Behoorlijk KLINKEN





Blauw-Geel siert al jaren ons mooie Ploegersland. Het wapen, het logo van Stichting de Ploegers,
vlaggen en natuurlijk niet te vergeten onze kleding met Carnaval. 

Een aantal jaar geleden zijn wij begonnen met het initiatief Kieltjesleden… om blauw-geel nog verder 
te promoten en als ludieke actie om het logo van de regerende prins in de vorm van een embleem uit
te brengen. Helaas bestaat het concern waar we de kielen vandaan haalden al enkele jaren niet meer

(V&D) maar het uitbrengen van het embleem hebben we stug volgehouden. De echte verzamelaar
heeft er al meer dan 11 in zijn of haar bezit. 

En heel eerlijk gezegd zouden wij het geweldig vinden als we nog meer Liempdenaren kunnen 
vinden die de activiteiten van de Ploegers (Jeugdzittingsavonden, Zittingsavonden, seniorenmiddag,

Optocht, Carnavalswagen, kleding Jeugdprins(es) en Jeugdraad, etc) willen ondersteunen voor
slechts €15 per jaar. Daarmee behouden we Carnaval in Ploegersland! Als dank ontvangt u ieder jaar

een prachtig nieuw embleem.

Naam: ……………………......................................................................................................................

Adres: ………………………....................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ………………..….......................................................................................

Telefoonnummer: ……………….........................................................................................................

Uw e-mail: …………………..................................................................................................................

Bankrekeningnummer: ………………….............................................................................................. 

Handtekening: ………………………………..............................................................................................

Hierbij machtigt ondergetekende Stichting De Ploegers tot afschrijving van een bedrag van 
€ 15,- naar IBAN NL37RABO0128791721 t.n.v. Stichting de Ploegers. Afschrijving vindt
plaats op datum van inschrijving, daarna alk jaar in de maand oktober. 

(St De Ploegers, p/a Kerkstraat 4, 5298CM Liempde) 

Je kunt Kieltjeslid worden via www.ploegers.nl/ploegers/kieltjesleden



Wij verzorgen alle soorten stucadoorswerken

zowel binnenshuis als buitenshuis, 

voor bedrijven en particulieren.

Roderweg 9 5298 AM Liempde 06-23363047

www.vandermadestucwerken.nl



Carnaval is topsport. Mensen zonder liefde voor
carnaval hebben niet in de gaten wat er nou eigenlijk
gevierd wordt. Tijd om daar eens in te duiken.
We vieren oude en nieuwe tradities. Het ontstaan
van het huidige carnaval is waarschijnlijk een mix
van meerdere carnavalsfeesten. Onder andere het
katholieke feest voorafgaand aan het vasten, de
bourgondische carnaval en de Duitse carnaval. De
bourgondische versie was van origine een
gekostumeerd eetfeest waar mensen elkaar
belachelijk maakte. En de Duitse variant was een
ludiek feest ter protest tegen de Pruisen. Hieruit
komt ook de traditie van het dragen van de steek.
Een steek was toentertijd namelijk onderdeel van
een militair kostuum. Echter werd de draagwijze bij
carnaval ludiek gewijzigd naar voor-achter in plaats
van links-rechts. In Ploegersland hebben we zo ook
onze tradities. Die houden we in ere en soms
verandert er wat of komt er wat bij. Gelukkig hebben
wij afgelopen seizoen een blijvende traditie kunnen
introduceren voor de jeugd. Namelijk door een
Prinsenpaal te sponsoren voor de Jeugdprins of -
prinses. Carnaval is een feest voor iedereen, je staat
in de kroeg met mensen uit alle bevolkingslagen. Het
is ook niet zo belangrijk wat je stand, religie of
inkomen is. Bij carnaval komt alles samen.
Hierbij helpt natuurlijk ook een goede ludieke outfit.
Een outfit met een beetje zelfspot is dan wel het
ultieme. Daarbij is een woordgrap ook leuk. Of je
verkleden als koffiejuffrouw, als iemand je ineens zo
noemt. 
Tijdens deze inspannende dagen is het niet het moment om aan je komkommer-dieet te starten.
Over het algemeen wordt er snel en ‘gemakkelijk’ gegeten. Ook nuttigen de meeste mensen een
aardige hoeveelheid alcohol. Drank na ontbijt (of als ontbijt) is geen uitzondering. Maar de kunst blijft
om niet te snel, te veel te drinken. Je hebt immers een lange dag voor de boeg en anders haal je het
einde van de dag nooit. Carnaval heeft ook een therapeutische werking. Even enkele dagen totaal uit
de dagelijkse sleur. Werk, hobby’s en sport kan wel even wachten. Even volledig ontstressen. Dat
moeilijke project op werk of de deadline voor oplevering van een project aan een klant, het zal
allemaal een week opschuiven. Zo hoort carnaval te zijn en zo hebben wij ons carnaval beleefd! Klopt
het verhaal niet, dan discussieer ik graag met u tijdens onze gouden week in februari. Een bezoek
aan het café zonder discussie is immers als een prins zonder adjudant, een café zonder bier, een
optocht zonder muziek, enfin u snapt mijn punt… Ook namens Sanne en mijn Adjudant Rick kan ik
spreken, dat wij een onvergetelijke tijd hebben beleefd. Vele mooie herinneringen gemaakt en nieuwe
vriendschappen gesloten. Wij hebben enorm genoten en blijven actief om carnaval in Ploegersland
geweldig te houden. Prins Jurgen Adjudant Han en hun vrouwen en kinderen wensen wij ook een
onvergetelijke tijd toe. Laat Liemt zien dat we het klinken nog nie verleerd zén!
Beste Ploegers en Ploegerinnen, bedankt!!

Robert, Sanne en Rick





Het festival seizoen is helaas nog ver weg. Deze begint natuurlijk altijd ergens in de lente, en
wat kijk ik er toch naar uit om weer met harde muziek, vrienden, drankjes en speciale
snoepjes op een overvol terrein te staan. Hoe ik ooit zo’n feestbeest ben geworden? Dat
komt door mijn Brabantse roots. Inmiddels woon ik al een tijdje in Utrecht en ben ik mijn
Brabantse accent kwijt geraakt. Natuurlijk erg jammer, al is het wel fijn om niet aan het
begin van ieder gesprek te horen “En jij komt uit Brabant, ha ha!”. Trouw ga ik toch nog ieder
jaar terug naar het oude vertrouwde Ploegersland om me te verliezen in de grote
hoeveelheden van feestgedruis. 

Toch loop ik tegen een paar dingen aan. Je kan het meisje wel uit de stad halen, maar de
stad niet uit het meisje. Om te beginnen is er in het kleine dorpje in geen velden of wegen
havermelk te bekennen. Vorig jaar had ik al mijn moed bij elkaar geraapt om het aan Nelly de
groenteboer (ik noem haar expres geen groenteboerin, want dat zou suggereren dat haar
functie ondergeschikt is aan dat van groenteboer #staywoke) te vragen. Waarop Nelly met
enige verbazing antwoorde: “Haven melk? Liempde ligt aan de Dommel, niet aan een haven.
Hoezo zou ik haven melk hebben?”. 

Bij ’t Wapen van Liempde vroeg ik vorig jaar aan Mitch of ze tijdens carnaval ook natuurwijn
schonken. Ik kreeg echter meteen een glas van Mitch in mijn handen geschoven met het
antwoord: “Natuurlijk serveren wij wijn!”. En van glutenvrij bier of glutenvrij brood was helaas
ook geen sprake. Toch heb ik er dit jaar weer zin in, helemaal toen ik laatst verblijd werd met
het nieuws dat het aller eerste festival van het jaar dit jaar plaatsvindt op het Raadhuisplein,
tijdens Carnaval. En ook nog eens overdekt! Heerlie. 

Ik verheug me er enorm op om als Randstedeling terug te gaan naar mijn roots. Mijn
Polarsteps-account is alvast aangemaakt, volg me allemaal via Polarsteps op mijn account
polarsteps.com/HVerCarnaval om te zien hoe mijn Carnaval verloopt! Hopen dat er op en
rond het Raadhuisplein gehoor wordt gegeven aan mijn wensen <3. 

Dooeeeggg,
Mevr. H. Ver – Lathe 



Kapsalon Janneke
telefoon 0411 63 19
96 Europalaan 4 
5298 TN Liempde



vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Keefheuvel 1, Liempde | 0411 - 631 681 | liempde@veldsink.nl | veldsink.nl

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen | Betalen | Sparen

Een nieuwe naam, 
een vertrouwd gezicht. 
Ook dan zijn we er voor jou.

Loop
vrijblijvend bij
ons binnen. Onze deur
staat voor je
open.





Rick Bekkers Frank van den Berk Rob Daniels Mark van der Eerden Kelly van Gorp Erik van der Heijden Rens Hooij Nicole Keijsers
Elaine Kocken Franka Louwers Lisan Mulder Joris van der Pas Ilona Rovers Jan van de Sande

Rezie van de Sande Kim van de Sande Dirk van de Sande Geert Saris John van Schaijk Ellis van Schaijk
Joost Schepens Tom SmuldersRobert Urlings Sanne Urlings Robin van der Velden Pieter Verhagen Mark Verhoeven Stan

Verhoeven Stephan Vogels Toon VosErica Vos Bram Vos Wim Vullings Beppie Vullings
Lars van der Velden Kim van Boven Michel van de Biggelaar Marlies van de Biggelaar Antoine Franken
Miranda Franken Sjoerd de Vries Stella de Vries Penny Simons Peter-Jan Simons Peter van de Heijden

Martine van de Heijden Harry van Zon Celia van Zon Erik van Wijlick Joyce van Wijlick 
Pim Bressers Pleuni Bressers Inge Smits Stefan van de Wetering

Marcel van de Loo Roy Brewel Rob van Abeelen Gerard de Bresser Mark Bressers 
Koen Pouwels Johan van den Heuvel Ellen Nijssen Maarten Termeer Maud Swinkels 

Jelke van Oirschot Thijn Grilis Janneke Pouwels Evy van Adrichem



Onbeperkt frites en snacks
op jouw locatie!?
Huur al vanaf € 6,99 per
persoon een frietwagen
bij ons.

Meer informatie?
info@Smulfriet.nl | www.Smulfriet.nl



Ploegersresidentie: 
De Serenade 

Taxicentrale de Meierij 
Bakx Uitvaartzorg
Boerderijwinkel de Wessenhoeve
Puur Ellen
Van der Heijden Milieu en Installatie techniek 
Café d'n Durpsherberg
Café Het Wapen van Liempde 
Veldsink Het Raadhuis verzekeringen en Hypotheken 
De Bar Liempde 
Mts Vos van den Langenberg 
Scheepens tuinen
Kastelijns Accessoires & Techniek
Van der Heijden Autotechniek
Marcel Saris
Maatschap W&T Jennissen 
11B Locomotion Facilitair Bedrijf

BT Vers 
Carla Saris Uitvaartbegeleiding
EVK Consult 
Clown Snoepy
Oplage 12 
Koppen Bouw en Onderhoud Gabriels
Totaal Electrotechniek BV Garage
Garage Vullings
Camouflage 
Kinderopvang ’t kleine Grut
Van Oorschot autobedrijf 
Rond Accountants 
Eerste Liempdse Drukkerij 
Bouwservice Liempde 
Van Nunen Design

Het uitbrengen van deze Glossy en het organiseren van diverse Ploegers activiteiten
voor jong en oud wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van

ondernemers, particulieren en adverteerders die “De Ploegers” een warm hart toe
dragen. Wij danken eenieder die hier op welke wijze dan ook aan heeft bijgedragen.





Jan Henri Grillis Bart van den Heuvel 
Johan van den Heuvel Ellen Nijssen 

Gerard de Bresser Mark Bressers 
Esther Raaimakers Maarten Termeer 

Maud Swinkels Jelke van Oirschot 
Thijn Grilis Janneke Pouwels 

Evy van Adrichem Roy Brewel 
Pim Bressers Tom van Aarle

Koen Pouwels Rob van Abeelen 
Frank van Bommel Jurgen van Haaren





Hi Ploegers en Ploegerinnen!

Hier zijn we dan; Prinses Liev en Adjudante Juul.
Al vanaf de peuterspeelzaal droomden wij ervan om samen over
jeugdig Ploegersland te mogen regeren. 
Meid! Dat zou toch fantastisch zijn?
Velen van jullie zullen ons misschien wel kennen, sommigen nog niet.
Daarom gaan wij ons eens kort voorstellen in deze Ploegersglossy.

In het dagelijks leven heten wij Liv van Abeelen en 
Juul van Vlokhoven en samen zitten wij in groep 8B van de Oversteek.
Onze hele schoolcarrière zitten we al bij elkaar in de klas. We zijn dus
zeker goed op elkaar ingespeeld. Ook onze bestie Evi mogen we niet
vergeten te benoemen, want zij is ook altijd van de partij. In de
kleuterklas kregen we van juf Antoinette de bijnaam “de drie diva’s.” 
Meid! Geen idee hoe ze daar bij kwam.
Wat we wel wisten, was dat we graag mensen entertainden. Als er
ergens maar enigszins publiek aanwezig was, in de vorm van mens óf
dier, zorgden wij voor een spectaculair optreden. Dus dat wij mee
zouden doen met de Jeugdprins(es)verkiezing was vanzelfsprekend.

En toen was daar 12 november 2023; what a day!
Dé dag waarop we moesten shinen als nooit tevoren. 
Meid! Wat was dat spannend!
Nadat alle deelnemers 2 optredens hadden verzorgd kwam daar het
ellenlange juryoverleg. Terwijl zij aan het overleggen waren kregen wij
allemaal ons jeugdraad tenue aan. Eindelijk kwam de jury terug.
Omdat het zo gruwelijk lang had geduurd, verdenken wij hen ervan dat
zij ondertussen gewoon de Wrap Challenge hebben gedaan. Maar dat
terzijde…..

Nou meid, toen werden de drie finalisten bekend gemaakt. Dat waren
wij en Gijs de Kort. Aan ons de zware taak om te improviseren. Da’s
echt lastig als je 11 of 12 jaar oud bent.
Maar uiteindelijk ging ons drieën dit goed af.
De jury ging vervolgens wéér in overleg (of een challenge doen, dat
laten we in het midden) en stuurde Joost het podium op om de
uiteindelijke winnaar bekend te maken. Want…..Joost mag het weten! 
Joost pakte ook nog even de shine, door op z’n gemak vanalles te
vertellen, wat op dat moment niet eens meer binnen kwam bij ons.
Lang verhaal kort; Liv won de wedstrijd en koos Juul als haar
adjudante.

Meid! Als dit geen top carnaval wordt met ons aan het roer, dan weten
wij het ook niet meer. Samen met Prins Jurgen, Adjudant Han, Suzan,
Lizanne, het Gevolg, de Jeugdraad en de PartyPloegers zullen wij het
eens goed laoten klinken!

HOUDOE HÈ MEID!!!



Leen vanLeen vanLeen van   
der Veldender Veldender Velden

Liv vanLiv vanLiv van
AbeelenAbeelenAbeelen

Teun vanTeun vanTeun van   
der Veldender Veldender Velden

Sterre vanSterre vanSterre van   
den Biggelaarden Biggelaarden Biggelaar

Guus van d
e

Guus van d
e

Guus van d
e

SchootSchootSchoot



LeviLeviLeviJanssensJanssensJanssens

Vayen vanVayen vanVayen vanLooLooLoo

Juul vanJuul vanJuul vanVlokhovenVlokhovenVlokhoven

Gijs de Kort
Gijs de Kort
Gijs de Kort

Merle vanMerle vanMerle vander Paschder Paschder Pasch
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Oplage12 wenst jullie
een creatieve en

feestelijke carnaval toe! 



Eén jaar later………….
Zondagmiddag 12 November j.l., de dag van de
Jeugdprins(es)verkiezing; Wwwattt, nee echt?
Serieus, meen je niet, is dat alweer één jaar
geleden dat wij (Jens & Mathijs) daar in de
Serenade omgetoverd werden tot Prins en
Adjudant van Ploegersland? De kriebels van
toen zitten weer op dezelfde plek, maar toch ff
anders…we gaan optreden, maken lol maar
hoeven dit keer de jury niet meer in te palmen,
dat was de taak van de nieuwe raad deze
middag. Top gedaan allemaal!

Tijdens Carnaval 2024 zullen wij zekersteweten
nog iedere dag terug denken aan  “ons”
Carnavalsjaar... De jeugdoptocht waar we
samen met onze raad ons lied  “Ploegersland
met jouw”  introduceerde, met de opening gas
gaven op d’n quat, een naamplaatje op de
JeugdPrinsenpaal en zondags samen met 
Prins Robert en Adju Rick het hoogste punt
opzochten van de Prinsenwagen.
Met onze 15 feestbeesten(raad) alle dagen
gefeest van Liemt tot Boxtel tot aan de
ploegverbranding toe. Nogmaals bedankt,
samen hebben we er een onvergételijke
Carnaval van gemaakt.

Wij wensen Prinses Liev & Adjudante Juul
samen met hun raad een Carnaval toe die jullie
nóóóóit meer zullen vergeten. Have fun Ladies!
Tot slot willen wij de dames die onze kostuums
bewaakten en alle Ploegers bedanken hun inzet
vóór, tijdens en na de Carnaval. 

TOT LATERRRRR
Jens & Mathijs 
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Op zondag 28 januari was de documentaire 'Het grootste geheim van Liemt' van Lars van den
Akker, geboren en getogen in Liempde, te zien bij Omroep Brabant. Wij mochten hem enkele
vragen stellen.

Hee Lars, jij in de carnavalskrant… Hoe komt het?
“Zoals sommige mensen misschien wel weten maak ik programma’s, series en documentaires.
Ik doe dit met mijn eigen bedrijf Stay Productions. Ik ben daarom altijd bezig met ideeën en
verhalen. Daardoor heb ik krap twee dagen na carnaval 2023 de Ploegers benaderd. Ik wilde
graag eens het geheime traject volgen dat voorafgaat aan de installatie van de prins. Omdat ik
zelf uit het dorp kom, weet ik natuurlijk hoe erg dat speelt.”

Waarom dit onderwerp?
“Je hoort steeds vaker dat carnaval minder populair wordt. Voor optochten is er in sommige
dorpen steeds minder animo, sommige mensen zien het carnavalsfeest voornamelijk als een
mogelijkheid om veel te drinken en carnavalsverenigingen zien de ledenaantallen dalen. Maar
toch zijn er nog heel veel mensen die het zien als een traditioneel feest. Hier in Liempde
bijvoorbeeld. Ieder jaar zijn velen bezig met de vraag: ‘wie wordt de nieuwe prins van
Ploegersland?’ Dat laat zien hoe erg het traditionele carnaval in Liempde nog wél leeft. Dát heb
ik ongeveer vier maanden lang gevolgd. Het eerste gesprek dat ik over de documentaire had met
de raadscommissie was begin april en we zijn op 20 juni echt gestart met filmen. In de
documentaire heb ik me vooral gefocust op de prins en de raadscommissie. Maar naast hen
waren zowel de adjudant als de partners en kinderen van de prins en adjudant belangrijk voor de
documentaire. Zonder hen had ik dit verhaal niet kunnen vertellen. De opnames duurden tot het
moment dat Jurgen op 28 oktober het podium op stapte tijdens de bekendmaking. 

Bij het maken van de documentaire heb ik
alle vrijheid gekregen van De Ploegers.
Natuurlijk keken ze mee maar dat was
eigenlijk maar op twee punten. Zo letten ze
er bijvoorbeeld op dat alles klopte wat ik
vertelde en of de dingen die écht geheim
moeten blijven, ook onherleidbaar zijn
gemaakt in de documentaire. Dus sommige
stukken zijn wazig gemaakt of weggepiept.
Dat maakt het verhaal ook wel weer leuk en
toont hoe groot dit geheim is.”

Waarom heb je ervoor gekozen om dit in
beeld te brengen met een documentaire?
“Ik ben al ruime tijd bezig met het vak
televisie maken. Zoals ik al zei heb ik mijn
eigen bedrijf Stay Productions. Hiermee
maak ik online/tv-formats. Daar vallen ook
documentaires onder. Je kunt door middel
van beeld en geluid op een ontzettend
mooie manier verhalen vertellen. En ik zie
mezelf dit nog heel veel jaren doen.”



Welke momenten van de documentaire zullen je altijd bijblijven?
“Er waren heel veel bijzondere momenten maar wat me het meest
is bijgebleven was natuurlijk het moment net voordat Jurgen het
podium op stapt tijdens de avond van de installatie. Een ander
moment was de avond waarop we Jurgen gingen vragen. Het was
spannend of hij ja zou zeggen. Daarnaast was het nog extra
spannend omdat hij niet wist dat we voor een documentaire aan
het filmen waren. De commissie en ik hadden al wat
filmmomenten gehad en voorwerk gedaan, maar als de prins het
niet had gewild om zo’n lange tijd gevolgd te worden, zou dat
betekenen dat het allemaal voor niets zou zijn geweest. 

Je werkt met mensen die niet gewend zijn om voor de camera te
staan. Hoe was dat?
“Hier had ik al wat ervaring mee dus ik wist wat ik daarvan kon
verwachten. Ik vind dat heel erg leuk. Mensen die in het begin
cameraschuw zijn, wennen daar vanzelf aan. Mooi om te zien hoe
mensen ontdooien en steeds makkelijker gaan praten of zich
steeds natuurlijker gaan gedragen. Gelukkig gaat dat vaak snel.”

Je documentaire is uitgezonden door Omroep Brabant. Hoe
is dat tot stand gekomen?
“Ik heb iemand die niet uit Liempde komt en met mij heeft
meegekeken op technisch en inhoudelijk vlak. Die deed de
suggestie om contact op te nemen met Omroep Brabant. Dit
heb ik gedaan. Ik kreeg een enthousiaste reactie terug en zo
is het balletje gaan rollen. Dat maakte de avond van de
installatie ook heel anders om te filmen. Ineens weet je dat
je een documentaire aan het maken bent die door heel veel
mensen bekeken gaat worden. Dat was heel bijzonder.”

Is er zelf nog iets wat je kwijt wil?
“Jazeker, voorop staat dat ik dit nooit had kunnen doen
zonder de mensen die eraan hebben meegewerkt. Ook vind
ik het fijn hoeveel vrijheid ik van De Ploegers maar ook van
Jurgen, Susan, Jill, Han, Lizanne, Tim en Iris kreeg. Het was
heel bijzonder om dit te mogen volgen.”

Hoe moeilijk vond je het om mee te lopen in zo’n geheim proces?
“Ik vond het niet moeilijk om het geheim stil te houden. De passie van de commissie en de tijd die zij
erin steken is enorm. Dat motiveerde mij om heel goed op te letten om het geheim te houden. Zelfs
tijdens het filmen kwam ik nog dingen tegen om extra op te letten of voorzichtig mee te zijn.
Natuurlijk heb ik ook de momenten gehad waarop ik even twee keer na moest denken voordat ik iets
zei. Dat was vooral thuis en op momenten dat je met mensen sprak die bijvoorbeeld de prins of
adjudant kennen. De documentaire hebben we geprobeerd zoveel mogelijk in het geheim te maken.
Die keuze hebben we gemaakt omdat ik anders in de gaten gehouden zou kunnen worden door
mensen die erachter wilden komen wie de nieuwe prins van Ploegersland zou worden.”
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Sop, deel drie van het drieluik over het kleinste carnavalsclubke van Ploegersland.
Toen ik zat te zweten boven dit artikel waren op de televisie tijdens de politieke buuts  
volgens mij honderdelf tonpraters bezig om ons te overtuigen om hun stem toch maar

zeker aan hen te geven. Ik was er stik klaar mee en ging mijn veel te grote stapel met veel
te weinig gebruikte studieboeken maar eens opruimen. 

Al bladerend door een van die boeken zag ik opeens iets staan en was mijn aandacht
getrokken, iets wat al mijn studiejaren nog nooit was gebeurd. Ik zag de afkorting SOP

staan, jazeker, in mijn schoolboek stond SOP! Nu is dit niet de afkorting van Stelletje Ouw
Ploegers, maar in dit geval betekend het Standard Operating Procedure, op z’n Liempds

gezegd, hoe kunde iets op de beste manier uitvoeren. 

Nou, dat is iets wat je ons niet hoeft te leren, zoek een stelletje gelijkgezinde vrienden met
dezelfde hobby, liefs wat op leeftijd dan kunnen ze lekker over vroeger zeuren, geef ze

allemaal dezelfde kleur jas aan, zorg dat ze heel veel bier kunnen drinken en af en toe mee
kunnen doen aan de optocht, nou dan heb je iets op de beste SOP manier uitgevoerd!

Helaas is bij ons SOP toch de leeftijd er schuldig aan dat het allemaal wat minder soepel
gaat, jammer genoeg wordt ons SOP een handwasje, iets wat jammer is voor ons maar ook

voor het carnaval in Ploegersland. Misschien zijn er in Ploegersland (oud)
carnavalsvierders die net als wij toen dachten, ik wil wel op stap gaan met carnaval maar

niet alleen zoek dan een stelletje vrienden bij elkaar, verzin een leuke naam, doe eens mee
met de optocht, zoek samen een leuke outfit bij elkaar, en ga samen op stap! 

Als jullie dit gaan doen dan kunnen wij als SOP nog een stapje terugdoen en weten wij
zeker dat het openbaar Carnaval in Liempde weer een boost krijgt, ik weet zeker dat we

elkaar dan met carnaval tegenkomen want deze SOPPER wordt voorlopig nog geen
STOPPER!













Laoten we klinken met GAOS op Drie Uurkes Achteraf

Adjudant Han en Prins Jurgen, nogmaals gefeliciteerd met jullie benoeming tot de
voortrekkers van Ploegersland. Ja sorry, Uwe Dorstlustige Hoogheid Jurgen, bij GAOS
is alles net ietsjes anders en daarom staat bij ons de Adjudant altijd voorop. Maar wat
een inspirerende en op GAOS gerichte spreuk dit jaar: Liemt, laote we klinken! Een
oproep die ons tot vreugde stemt. Natuurlijk wil GAOS met jullie klinken. Want als er
ergens iets te vieren valt, zijn wij van de partij. Zonder ons geen feessie, niets gaat aan
ons voorbij. 

En laten we eerlijk zijn. Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder kroegen.
GAOS, het bonte bondgenootschap van gewezen adjudanten, heeft daarom de mouwen
ook dit jaar weer aardig uit de handen gestoken. Is dit een Gaotische verschrijving?
Jazeker! Maar hé, hiervoor staat het al. Bij GAOS is alles net een bietje anders. Maar
wat nooit anders zal zijn en altijd zo zal blijven, is het doel wat GAOS zich gesteld
heeft. Elke carnaval af te sluiten met GAOS! Wij rusten niet voordat het Dolle Dinsdag
is geweest. En waar kun je beter klinken dan op Drie Uurkes Achteraf? Nergens toch!
In Drie Uurkes Achteraf herhalen en beleven we nog een keer dat wat we de dagen
daarvoor al gedaan hebben. Drie Uurkes Achteraf is leut, lol en veul plezier. En kun je
je de volgende dag door een mistig hoofd niets meer herinneren? Niet erg! Want het
voordeel van een slecht geheugen is dat je van dezelfde goede dingen meer dan eens
kan genieten. 

Drie Uurkes Achteraf start om 20.30 uur in ’t
Wapen van Liempde en gaat ook na de
Ploegverbranding nog door. DJ Stephanie en de
Skôn Orre Gatse zanger Jan Witlox gaan er voor
zorgen dat de beentjes niet stil blijven staan en
de keeltjes regelmatig gesmeerd moeten
worden. En voor dat laatste zullen Ruud & Mitch
zeker zorgen! Pak dus je agenda en noteer op
dinsdag 13 februari 2024: Dolle Dinsdag – Drie
Uurkes Achteraf! Liemt, laote we klinken!



1978
Kun je ons vertellen wie jij bent?
Ik ben Ad Timmermans, geboren in Ploegersland en woonachtig in Indegat. Ik ben getrouwd met Petra en heb zoon Teun (21) en
dochter Fieke (18). Ik ben directeur van een bedrijf in baby-accessoires.
Mijn hobbies zijn  voetbaltraining geven, coachen en kijken, hockey kijken en sport in het algmeen. 

Waar vier je Carnaval? 
In Indegat, waarbij op zaterdagmiddag de Sjowaddiewaddies receptie bij Becoloth niet mag ontbreken. Ik kom daar dan ook ieder
jaar weer vele Ploegers tegen. Andere dagen dweilen we van kroeg naar kroeg.

Wat vind je leuk aan Caraval? 
Samen met vrienden op pad, zonder agenda en verplichtingen, en oude bekenden tegen komen. 

Weet je nog wie Prins was in jouw jaar als Jeugdprins? 
Prins Kiske d'n Urste (Gerard de Leest) en de spreu was ‘Liemt leeft van alle kaante'. 

1989
De eerste Jeugdprinsens 
Hoi! Mijn meisjesnaam is Janneke van Loon en tegenwoordig heet ik Janneke Heesakkers. Ik woon in Schijndel, ben getrouwd met
Jan-Willem en ben de trotse moeder van Siem (10) en Wieke (12). Ik ben inmiddels 46 jaar en het is alweer 35 jaar geleden dat ik de
prins(ses)verkiezing won. En toch herinner ik het me als de dag van gisteren. Want ik won als allereerste meisje deze verkiezing en
mocht dus als eerste jeugdprinses over Ploegersland regeren.

Wat doe je overdag? 
Ik werk nu bij Zorggroep Elde Maasduinen in Boxtel. Mijn vrije tijd breng ik het liefste door met mijn gezin, familie en vrienden. Ik doe
aan streetdance, ben taalcoach voor een Turkse vriendin en ben op donderdag ‘biebjuf’ op de basisschool.

Vier je nog Carnaval? 
Carnaval heb ik jaren vier dagen lang gevierd. Op de middelbare school bij ‘Van Kaathoven’ en in Boxtel. Daarna vooral in Eindhoven
en Den Bosch. Sinds vorig jaar voor mij geen verkleedpartij meer, maar een jasje van ‘Schorsbos’ met accessoires in de
Schorsbosse kleuren wit-geel-groen. 

Heb je ng een tip voor de carnaval vierende Ploegers?
Tip 1: Gun iedereen een mooie tijd, dus sla een arm om een kind dat alleen staat en hos 
samen de zaal door. Daar word je blij van!
Tip 2: Kijk tijdens de optocht vanaf hoge de prinsenwagen in alle achtertuintjes, vond ik erg leuk! 
Tip 3: Breek niks! Carnaval op krukken moet je niet uitproberen.
Oh ja en GENIET!!! Dat moet je trouwens niet alleen met carnaval doen, maar je hele verdere leven! 

Hoe is het nu met...? 



Met welk oud jeugdprinsesje hebben we het genoegen?
Ik ben Noortje Peijnenburg en ik woon in Ploegersland! Ik werk als verpleegkunidge bij een leverancier voor medische
hulpmiddelen. In mijn vrije tijd ga ik graag naar feestjes, op stap, terassen, shoppen of naar musicals. 

Vier je nog steeds carnaval? 
Ik vind carnaval nog steeds heel erg leuk en vier dit ook ieder jaar nog alle dage. Vaak ga ik een dagje naar de stad en andere
dagen naar dorpen in de omstreken. We gaan gezellig met een grote groep vrienden/vriendinnen.

Wat vond je het leukst tijdens je tijd als jeugdprinses?
Ik vond het heel leuk dat we op verschillende locaties met een grote jeugdraad feest mochten gaan vieren. 
Wat me ook is bijgebleven is het bezoek aan het glazen huis maar vooral 
het gazen huis in Liempde bij prins Tuur en adjudant Jan. 
  
Wat was de spreuk destijds?  
In Liempt zal ’t er krullen 

Heb je nog een boodschap of tip voor de huidige jeugdprins(es)? 
Geniet van de leuke tijd! Ik kan er nu als ik erop terug kijk nog 
teeds van nagenieten. 

Hoi! Welk oud jeugdprinsesje ben jij? 
Ik ben Sanne Vermeer-Peijnenburg, ik ben 35 jaar en woon sinds ongeveer 5 jaar weer in 
Ploegersland samen met Erik en onze dochters. Ik werk als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk en ben ook planner bij Koraal.

Vier je ook Carnaval? 
De laatste jaren wat minder maar in de toekomst hopelijk weer meer. En dat varieert dan van Ploegersland tot Struivendurp
tot Indegat en Oeteldonk. Het verkleden vind ik het leukst. En ik hoop in de toekomst ooit met mijn gezin mee te kunnen lopen
in de Optocht. 

Wat vond je her allerleukst toen je Jeugdprinses was? 
 Samen met mijn adjudant Ivon en de hele raad hossen, dansen, zingen en springen. 

Het je nog tip of booschap voor de huidige jeugdprinses?
Geniet nu het kan, praat met Jan en alleman. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat.
Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga d'r uit zegt het voort, zodat iedereen het hoort.

2011

2000

2022
Hee... jou kennen we nog van niet zo lang geleden!
Ik ben Saar van der Velden, oftewel Jeugdprinses Sarie Bombarie. In seizoen 2021-2022 regeerde ik samen met Adjudante
Tess over Jeugdploegersland. 

Wat vind je het leukst aan Carnaval? 
De gezelligheid met mijn vriendinnen, de (te) gekke outfits en natuurlijk de leuke muziek.
  
Wat vond je het leukst tijdens je seizoen als Jeugdprinses?  
Ik was de eerste prinses na Corona. We hadden een aangepast programma maar dit was zeker niet 
minder leuk! Ik heb genoten van de carnaval op school, De optocht, ons uitje naar Gemonde waar mijn 
nichtje ook Prinses was. Maar het toppunt was mijn minirolletje tijdens de kolderklets op zondag waar
 ome Willem ons pap en mam door de mangel haalde.

Heb je nog een tip voor de huidige jeugdprinses?
Pak je podium en geniet eervan want het gaat veel te snel voorbij









Het Grote Geheim van Liemt.. Of het gerucht!
Uw Ploegerazzi heeft de ongelooflijke eer gehad
deel uit te mogen maken van wat in Liemt te
boek staat als het Grote Geheim. Maandenlang
heeft hij meegelopen met de
Geheimcommissie. Vanaf de
Prinsenkeuzevergadering op 12 juni tot aan de
installatie van Z.D.H. Prins Jurgen op zaterdag
28 oktober. Wat een spannende tijd was dat. Ik
werd compleet meegezogen in het Grote
Geheim van Liemt. Maar gedurende die
maanden is Uw Ploegerazzi ook een aantal
keren gaan twijfelen. Is hier wel sprake van het
Grote Geheim van Liemt? Of was Z.D.H. Prins
Jurgen al die tijd niet meer dan een groot
gerucht. 

Een geheim is immers informatie die verborgen
wordt en bestemd is om dat ook te blijven.
Terwijl een gerucht een mededeling of nieuwtje
is dat de ronde doet maar nog niet bevestigd is,
zodat je niet zeker bent of het waar is. Eén ding
is zeker. Door zijn installatie is Jurgen intussen
geen van beiden (meer). Maar wat is het nou:
geheim of gerucht? 

Nou is Uw Ploegerazzi net als een olifant: hij
heeft een lange neus en grote oren. Hierdoor is
Uw Ploegerazzi een deskundige op het gebied
van geruchten. Hij ruikt en hoort elk gerucht
waar een goed artikel in zit. Uw Ploegerazzi is er
daarom ook niet vies van een gerucht te laten
groeien en zijn artikel een handje te helpen. Hier
en daar dropt hij wat zinspelingen en werpt hij
wat aas uit. En laat de Geheimcommissie nou
precies hetzelfde doen. Ze gooien wat tips in de
wereld en voeden daarmee het gerucht wie de
nieuwe Prins van Ploegersland wordt. Elke tip
maakt het gerucht groter en groter. En het
geheim kleiner en kleiner. En dat is een
sublieme zet van de Geheimcommissie. Uw
Ploegerazzi had het zelf kunnen verzinnen.

Geheimen zijn namelijk net als
zwangerschappen. Je kunt geheimen een
tijdje verbergen maar uiteindelijk ga je ze zien.
Maar door met de tips het gerucht te voeden,
zie je uiteindelijk het geheim niet en blijft het
geheim goed bewaard.

En dan het samenspel van de tips met de
borden. “Woont hier de nieuwe Prins(es) van
Ploegersland?” Gewoon weg meesterlijk die
borden. Een geheim is namelijk als een gat in
je kleren; hoe meer je het verborgen wilt
houden, hoe meer je er de aandacht op trekt.
Een geheim bewaar je daarom het beste door
geheim te houden dat het een geheim is. En
dat effect hadden de borden. Want hebben
jullie goed opgelet waar er het langste een
bord in de tuin heeft gestaan? 

Uit privacy overwegingen mag Uw Ploegerazzi
niet zonder toestemming namen vermelden.
Laat ik het daarom zo zeggen. Het bord
voedde het gerucht dat we in Liemt voor de
eerste keer een prinses zouden krijgen. En dat
constaterende, beste Ploegers en
Ploegerinnen, brengt mij bij het antwoord op
de eerder gestelde vraag. Dat dit jaar voor de
eerste keer een prinses over Ploegersland zou
regeren was een groot gerucht. Maar of dat
volgend jaar wel aan de orde is, is het Grote
Geheim van Liemt. Laot ’t komme zo es ’t
komt. Wij maken er gin punt van. En laote we
in de tussentijd samen klinken met Z.D.H.
Prins Jurgen en zijn Adjudant Han.

Miense, laot oew gin spurrie in de neus zêijen
en bedenk: Liemt, Dê Vuult Goewd! En de rest
is allemaol zeik op unne riek!

Uw Ploegerazzi, 
Een uiterst betrouwbare en geaccrediteerde
lokale journalist!





Elluf Elluf Liemt liet ‘t klinken!
Elluf Elluf Liemt: het jaarlijks terugkerende evenement om alvast stevig in de carnavalstemming te

komen. Door carnavalszotten, voor carnavalszotten. En ook dit jaar weer in samenwerking met
café De Durpsherberg. 

Geen mooiere dag om iets te vieren dan een zaterdag. En wat een geluk dat Elluf Elluf Liemt zijn
eerste lustrum kon vieren op zaterdag 11-11-2023. Onze visie dat carnaval vieren niet zo moeilijk

hoeft te zijn, werd (mede hierdoor) ook dit jaar weer dik onderstreept. Vraag DJ Double A een
carnavalshit van vroeger af te wisselen met een hit van nu. En geef Feestzanger Olaf een podium
om de boel flink op stelten te zetten en het dak gaat eraf. Lekker laagdrempelig voor jong en oud.
Het was een zeer geslaagde en druk bezochte vijfde editie. Binnen de kortste tijd waren de pins

uitgedeeld aan de eerste 111 bezoekers. Dat 11-11 dit jaar op zaterdag viel heeft zeker mee
hebben geholpen, maar toch. Feestzanger Olaf en DJ Double A brachten de sfeer er goed in. En
toen net niet klokslag 23.11 uur de Elluf Elluf klok was geactiveerd, barstte het feest echt los. 

Al met al een heel mooi fistje. Laten we de traditie Elluf Elluf Liemt volledig omarmen. Er is toch
niks mooier dan je vol overtuiging over te geven aan het feest dat carnaval heet! Doe je dat maakt

het ook niet uit op welke dag we Elluf Elluf vieren. Want een leven zonder feest is als een lange
weg zonder kroegen. 

Dus noteer alvast in je agenda voor de komende jaren:
Maandag 11-11-2024
Dinsdag 11-11-2025

Woensdag 11-11-2026 etc.Elluf Elluf Liemt

Word lid van de Facebook-pagina https://www.facebook.com/EllufEllufLiemt/ 
en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes over Elluf Elluf Liemt.



Stichting De Ploegers draait volledig op vrijwilligers. Meer dan 150 mensen in tal van verschillende
commissies maken alle activiteiten van De Ploegers mogelijk. We zijn altijd op zoek naar

enthousiaste nieuwe vrijwilligers... Speciale aandacht voor twee commissies waar we hard nieuwe
handjes nodig hebben:

Commissie Licht en Geluid
Vind je het leuk om licht en geluid op te bouwen, te bedienen en af te breken? 

Kom ons Techniek team versterken. 

Commissie Marketing
Zonder inkomsten geen activiteiten. Ben jij een kei in het meedenken en werven van sponsors en

adverteerders? Of ben jij een topper in het administreren en coordineren? Dan is commissie
Marketing zeker iets voor jou. 

interesse? stuur een mail naar voorzitter@ploegers.nl
Alvast dank!







Na een periode van Corona konden we
afgelopen carnavalsseizoen weer als
vanouds los. Samen met Gravin Evy,
Hofdame Rosan en Hofnar Jelle hebben we
Liemt laten zien dat we 't nog nie zên
verleerd! Nieuw was afgelopen seizoen het
Carnavalsplein waar verschillende
activiteiten georganiseerd werden. Het
bleek een succes, want op het plein was het
een groot feest tijdens carnaval. Dit
smaakte naar meer waardoor we druk bezig
zijn geweest om ook dit jaar weer een mooi
programma op het plein neer te zetten. 
 
Ook binnen de Vivantjes proberen we te
vernieuwen. Samen met Graaf Han d'n
Twidde en Raadspensionaris Gradje d'n
Urste is de leus was is wordt Vivantisch
geboren waarmee we een nieuwe weg in
proberen te slaan. De eerste vernieuwingen
hebben al plaatsgevonden, zo is tijdens de
bekendmaking de titel
Rentmeester/Hofdame (tijdelijk) ingeruild
voor Raadspensionaris en hebben we ook
een carnavalskraker opgenomen genaamd
Liempdse Jong! Deze gaat iedereen
natuurlijk veel horen tijdens carnaval en kan
je al enige tijd beluisteren via Spotify en
Youtube! Mocht je hem nog niet gehoord
hebben, scan dan snel de QR-code. 
 
Daarnaast hebben we ook een wijziging in
ons programma opgenomen. Onze carnaval
begint dit jaar al op vrijdagavond 9 februari
in onze thuishaven Café d'n Durpsherberg!
Twee dingen staan voorop en dat zijn
gevulde glazen en heel veel muziek, want
we zullen het al flink laoten klinken deze
avond! 
 
Graag zien we iedereen tijdens carnaval op
het plein of in de kroeg. Ik wens iedereen
een hele fijne en gezellige carnaval toe met
in het bijzonder Prins Jurgen, Adjudant Han,
Graaf Han d'n Twidde en Raadspensionaris
Gradje d'n Urste. 

Ronald Martens



Alhoewel ik mezelf geen onbekende waan in
het Liempdse (carnavals)leven, stel ik me
graag aan je voor. Ik ben Johan Troeijen en
heb 53 carnavalsseizoenen ervaring.
Weliswaar ben ik geboren in Oeteldonk maar
getogen in ons prachtige Ploegersland, waar
ik eigenlijk nooit ben weggeweest en sinds
jaren weer samen met Veerle woon. Na
opleidingen aan de Havo en de Hotelschool
heb ik nog bijna een jaar rondgereden in een
legertruck en daarna kwam ik, onvermijdelijk,
in de hospitality business terecht. In die
belevingsbranche heb ik bijna alle denkbare
rollen vervuld. Één van de belangrijkste lessen
die ik er heb geleerd (en die nu zeker van
toepassing is), is, als je er een kermis van
maakt, dan maak je herinneringsvolle
momenten. Als HospitalityFriend bedenk ik
vandaag de dag horecaconcepten op basis
van dit motto en breng ze tot leven. Natuurlijk
zit ik ook graag aan de gastkant en klap ik er
graag op als DJ, tijdens de maandagavonden
en vrijmibo’s, in café d’n Durpsherberg.  

Als zoon van Prins Han d’n Urste van C.V. de
VoorTTrekkers (van 1964 tot waarschijnlijk
1969) raakte ik op jonge leeftijd al besmet met
het carnavalsvirus. Hierdoor heb ik gekozen
voor de titel van Graaf Han d’n Twidde. Toen ik
werd gevraagd had ik maar liefst drie
seconden ruggenspraak met Veerle nodig om
vervolgens zonder twijfel een enthousiast ‘ja’
als antwoord te kunnen geven. Meteen
besefte ik me dat je in deze rol de kans krijgt
om de Vivantjes verder te inspireren en te
voeden met nieuw elan, En toen bedacht ik me
dat je daar als gehele Liempdse gemeenschap
van kan profiteren. 

Tijdens de inauguratieavond, van afgelopen 18
november, heb ik hard moeten knokken om
het voor elkaar te krijgen (ook dankzij de
medewerking van Raadsheer Henk Keijsers)
dat mijn handlanger, Geert Termeer, de titel
kreeg die hij verdient, Raadspensionaris
Gradje d’n Urste. Geert gaat al 45
carnavalsseizoenen mee en is ook bijna zijn
hele leven al woonachtig in ons Ploegersland.
Geert heeft een lange carrière achter de rug bij
Van de Boomen waar hij veel rioleringswerk
heeft afgeleverd bij vele Liempdse Jong.

Daarna bij MijnGemeenteDichtbij als Rioleur en
sinds kort is Geert er Beheerder Gebouwen. Geert
gaat graag motorcrossen met zijn zoon Christian
en schiet graag een pijltje bij L’Union of het Gilde.
Bovendien als Raadspensionaris voor mij een
grote plus, Geert is één van de grondleggers van
de Vivantjes. En dan klapt hij er tijdens de
vrijmibo bij d’n Durpsherberg ook nog eens
wekelijks op. 

Was-is-wordt Vivantisch is onze leus. Hiermee
bedoelen we dat we de carnavaleske
nalatenschap van onze voorgangers (inclusief de
VoorTTrekkers) koesteren en als inspiratie
gebruiken dit seizoen. Met de ambitie om
daarnaast ook weer nieuwe initiatieven te
ontplooien die (potentieel) door toekomstige
generaties gekoesterd kunnen worden. Hét
voorbeeld hiervan, bij uitstek, is ‘Liempdse Jong’
(vandaar de ‘exotische’ begroeting bovenaan
deze pagina. Het is de jell van Liempdse Jong).
Het lied dat we hebben opgenomen in een
professionele studio, met dank ook aan de
donateurs (De Vrienden Van De Vivantjes), die dit
mede mogelijk hebben gemaakt. Wat zijn wij er
trots op! Het gaat over onze Liempdse cultuur en
ons dialect dat ons bindt. Beluister hem snel op
Spotify, Youtube of in je favoriete Liempdse
horecagelegenheid en laat ons weten welke
snaar het bij je raakt! 

Als Liempdse Jong pur sang staan wij vol
enthousiasme te springen om samen met de
Vivantjes, de Vrienden van de Vivantjes, de
Ploegers, Prins Jurgen en Adjudant Han en alle
Liempdse carnavalsliefhebbers er een knallend
Carnaval van te gaan maken, ‘Liemt loat ’t
klinken!’, want was-is-wordt Vivantisch! 



Toen ik als Gravin werd gevraagd was ik gelijk enthousiast en zei meteen ja! Het carnavalsseizoen
2022-2023 was een bijzondere carnaval omdat na een tijd van Corona carnaval weer als vanouds
gevierd kon worden. Je kon aan iedereen merken dat ze weer zin hadden in een feestje. Wat het
extra speciaal voor mij maakte is dat mijn broer tegelijkertijd de Adjudant was bij de Ploegers.  

 
Afgelopen jaar was er voor het eerst een carnavalsplein in samenwerking met de Durpsherberg en

het Wapen van Liempde. Hierbij was zeker de maandag middag een geslaagd feestje! Hopelijk
was dit een startsein voor iets moois zodat Liempt een levendig Carnaval blijft houden.  

 
Een van de leukste dingen tijdens afgelopen carnaval vond ik de lichtjes optocht in Berchem, waar

we samen met de Ploegers in een party bus naar toegingen. Wat ik stiekem wel een beetje ga
missen is mijn jurk, ik voelde mij er een echte Gravin in. Wat ik minder ga missen is de zware

scepter die ik de hele dag mocht dragen. Ik ben erg blij het is gelukt om deze door niemand af te
laten pakken. Hopelijk lukt dat onze Graaf en zijn Raadspensionaris ook!  

 
Samen met Rosan en Jelle wens ik Graaf Han d’n Twidde en Raadspensionaris Gradje d’n Urste

veel plezier toe tijdens carnaval en hopen we dat zij er net zo van gaan genieten zoals wij gedaan
hebben! Wij weten zeker dat, dat helemaal goed gaat komen. 

 
Verder willen we iedereen bedanken voor de fantastische carnaval wat we gehad hebben. We
hebben veel gelachen en gefeest het was daarom voor ons een zeer geslaagde carnaval. Wij

kijken er enorm naar uit om zeker nog een jaar mee te feesten met de Vivantjes.  
 



Van links naar rechts: 
Marleen Groenland, Stef Bressers,
Michelle Bressers-van der Heijden,
Ronald Martens, Thijs van
Abeelen, Evy Bekkers, Rosan van
der Pas, Roy Bartels, Graaf Han
d'n Twidde, Anke Witlox,
Raadspensionaris Gradje d'n
Urste, Frank van Berkel, Esther
Groenland, Carlijn Hendriks-van
Abeelen, Rob van de Loo, Martijn
van den Heuvel, Rini van de Laar,
Jari van Aarle, Anton van de
Sande, Jelle de Beer 

Ontbrekend: Danny van de Sande,
Bart van Helvoort, Charlene
Bartels-Verhoeven, Dille Kocken-
van der Eerden, Lisanne van de
Loo-van Zon, Thijs Bressers,
Wendy van Erp en Wout-Jan van
Beers 

Van links naar rechts: 
Anton van de Sande, Martijn van
den Heuvel, Thijs van Abeelen,
Esther Groenland, Jari van Aarle,
Stef Bressers en Ronald Martens 



Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh

Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh

Nederlandse les, da hak zo gezien
Een Liempdse die praot zo toch nieeeee

Ons moeder zeej nog dak dah nie moes doen
Mar neerlands smakt mèn als citroen

Ik proat alleen in mèn dialect
Want Liempds, dè is toch zo skon
Dah Nederlands is nie mèn ding

Nog nie meskiennnnnnnn

Want ik ben echt nen Liempdse jong
En het Liempds ligt veur op mènne tong

In t turp heb ik mn taol geleerd
En de fratsen geïmiteerd

Echt nie verkeerdd

Ik ben een Liempdse jong

Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh, Ik ben een Liempdse jong

Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh

 
En nou ben ik fier daaijjik het proat
Ons Liempds, dah makt ons van hier

Ge heurt al van weit weg
As iemes Liempds proat

Dan hedde ôk meej al vertier

Wanneer ge Liempds proat, dan leefde nog lang
Dan goaide ôk noit nie kaphottttt

Ons liempds is een cadeau
Van zelieven Goddddd

Want ik ben echt nen Liempdse jong
En het Liempds ligt veur op mènne tong

In t turp heb ik mn taol geleerd
En de fratsen geïmiteerd

Echt nie verkeerdd
Ik ben een Liempdse jong

 
Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh

Ow oh ow juhééijoh, (ahhhh jèèèè jèèè)

Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh, ik ben een Liempdse Jong

Ow oh ow juhééijoh
Ow oh

Want ik ben echt nen Liempdse jong
En het Liempds ligt veur op mènne tong

In t turp heb ik mn taol geleerd
En de fratsen geïmiteerd

Echt nie verkeerdd
Ik ben een Liempdse jong

Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh 
Ow oh ow juhééijoh 

Ow oh ow juhééijohhhh

Ow oh ow juhééijoh 
Ow oh ow juhééijoh 
Ow oh ow juhééijoh 

Ow oh ow juhééijohhh 

Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh
Ow oh ow juhééijoh

Ow oh ow juhééijohhh
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ZatZat
10 feb10 feb

MAAMAA
12 feb12 feb

VRIJVRIJ
9 feb9 feb

13:11 - Carnavalsmis

14:30 - Feestelijke Opening en Knalfeest op het plein

Avond: Bezoek aan Wapen van Liempde

programmaprogramma  
De ploegersDe ploegers

Ochtend: Bezoek aan basisschool De Oversteek

Avond: Bezoek aan de Durpsherberg en daarna
D'n Urste avond bij het Wapen van Liempde met
uitreiking van de Gouden Munt

ZOnZOn
11 feb11 feb

14:11 - Optocht 
Aansluitend prijsuitreiking op het
Carnavalsplein

Avond: Bezoek aan de Durpsherberg

Middag: Loeriefoepe, 't cantus wel!

Avond: Bezoek aan de Durpsherberg

DInDIn
13 feb13 feb

Middag: Bezoek het Groene Woud

Avond: 3 uurkes achteraf met GAOS Op Dolle Dinsdag bij
het Wapen van Liempde met om 
00:11 - Ploegverbranding


