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Beste Ploegers, Ploegerinnen, Ploegertjes en
Ploegerinnekes,

Carnaval is een feest waar iedereen gelijk is,
het feest van - even de zorgen van alle dag
aan de kant en puur genieten van het leven -
en onderlinge gezelligheid. Carnaval is van
iedereen voor iedereen en door iedereen.
Alleen met elkaar kunnen we Carnaval maken,
vieren, organiseren, bezoeken en behouden. 

Voorop in dit feestgedruis dit jaar zeker geen onbekende gezichten, zowel Prins Nelis als
Adjudant Davy en hun dames en vrienden zijn trouwe Carnavalsvierders, dus bij de onthulling
was het al snel duidelijk dat het een feestelijk en energiek jaar zou gaan worden. 
En zo toepasselijk is hun spreuk van dit jaar. De leste, dat zijn ze graag en eigenlijk ook bijna
altijd. Durst lesse, tja daar hoef je bij die mannen geen moment over in te zitten, ze hebben er
zelfs een eigen borrel voor gelanceerd! Een goeie tip trouwens, mocht u hem nog niet
geproefd hebben: ga snel naar Boons en trakteer uzelf op de enige echte d9n Lestedurster. En
saomen, tja daar draait eigenlijk alles om met Carnaval. 

Ik wens iedereen in Ploegersland een geweldige Carnaval, voor iedereen die al gaat, geniet
ervan en vier het saomen. Voor iedereen die nog niet gaat, wees welkom, kom een keer kijken
op het plein en in de tent en dan proosten we er saomen op. We gaan het zeker met deze
dagen meermaals horen… 

Carnaval, Carnaval is het mooiste wat er is… 

Rob van Abeelen
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 Wat een normale woensdagochtend was, ergens eind juni, werd heel snel een hele fijne
woensdag. Henk Keijsers belde me op, en ik dacht dat onze sik (secretaris) niet bij de GAOS-
vergadering kon zijn, maar Henk begon over een speciale vergadering en dat mijn naam boven
aan een lijstje stond. Het kwartje viel maar niet. Tot dat hij letterlijk vroeg: Niels wil jij dit jaar
Prins van Ploegersland zijn? Huh wie ik? Ja natuurlijk, maar ik ben al Adju geweest, dat kan
toch helemaal niet? Wel dus.
 
Dat er niet veel overtuigingskracht nodig was heeft zijn oorsprong in mijn familiaire
carnavalsachtergrond. Mijn vader, Prins Jaco d9n urste (1985/86), zelf adjudant (2008/09) en
de laatste jaren onze dochters Tess en Juul als Jeugdadjudant mee aan het roer in
Ploegersland. Ook doen we al jaren mee aan de carnavalsoptocht met onze vrienden……wijn
past toch ook in een fristipak! Nadat m9n Adjudant Davy ook volmondig ja had gezegd begon
SAOMEN met onze vrouwen Kim en Judith het spel van bedenken, stilhouden, liegen (veel
zogenaamde bezoekjes aan de Ikea voor onze kinderen) en uiteindelijk de bekendmaking. Die
gezichten van sommige staan me nog steeds bij toen ze mij uit die ketel getoverd hadden.
 
SAOMEN met onze vrienden en familie in het Gevolg gaan we er dit jaar een mooie carnaval
van maken waar we veel in Ploegersland te vinden zullen zijn van 8s ochtends vroeg tot 8s
avonds laat om met veel carnavalsenergie onze dorst te lessen. Na de Jeugdprinsverkiezingen
waar Jeugdprins Otis, munne bijna buurman, als beste uit de bus kwam, de Graafverkiezing,
een onverwachte overval voor 11-11 van het Gevolg en Liemt's Got Talent, is het even rust zou
je denken. Maar nee, da kennen wij niet. We gaan op de achtergrond gewoon door. Allerlei
ideeën bedenken om carnaval in Ploegersland nog leuker en aantrekkelijker te maken!
 
Op het moment dat we dit schrijven zijn we met diverse zaken achter de schermen bezig en
staan er mooie activiteiten op de planning. Het begon met het SAOMEN opnemen van de
nieuwe carnavalshit van Jan Biggel, opknappen carnavalswagen, uitbrengen eigen
carnavalslikeurtje <d9n Lestedurster=, en het uitwisselen van ideeën. Ja, ideeën uitwisselen,
want als Prins van Ploegersland mag je in je eigen seizoen niet veel meer organiseren.

Dit jaar carnaval in een tent op het carnavalsplein. Heerlijk vind ik dit. Iedereen SAOMEN met
nieuwe kansen en ideeën. De nieuwe Kolderzitting in de tent en Dolle Dinsdag-Drie Uurkes
Achteraf worden weer knallers. De organisatie hiervan is in handen van GAOS. De gezellige
Adjudantenvereniging waarvan ik al jaren onderdeel van uit maak. Wij hebben er erg veel zin in
en zullen SAOMEN met jullie, Prinsenvereniging de Ploegers, Hofkapel de Kromploegers, de
Partyploegers, de Vivantjes en uiteraard GAOS er een fantastische carnaval van maken.
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Beste Ploegers en Ploegerinnen,
De straten van Liempde vullen zich weer met
kleur, muziek en vreugde. Carnaval staat voor
de deur, een nieuwe prins Nelis is gekozen, met
zijn adjudant Davy, een nieuwe jeugdprins Otis
met zijn adjudant Guus. Ploegersland maakt
zich weer op voor een feest met nieuwe
praalwagens, creatieve kostuums en natuurlijk
onvergetelijke optochten.

Prins Nelis en zijn gevolg gaat Ploegersland
voor met de spreuk: 8Saomen leste d9n durst9.
Dit zette mij aan het denken en bracht me tot
een paar bespiegelingen.

Saomen 
Carnaval is een tijd van samenkomen, lachen
en genieten van elkaars gezelschap. Het is een
moment waarop we de dagelijkse zorgen even
achter ons laten en ons onderdompelen in de
magie van het feest. Carnaval vier je nooit
alleen, dat doe je saomen. Samen
herinneringen maken en onze gemeenschap
versterken, waarbij we openstaan voor anderen
en iedereen betrekken in de feestelijkheden. 

Laten we oog hebben voor onze medemens en zorgen dat iedereen zich welkom voelt, want carnaval is
voor iedereen. Of iemand nu een doorgewinterde carnavalsvierder is of dit zijn eerste keer is, laten we
iedereen van harte welkom heten in de warme en levendige gemeenschap van Ploegersland.

Leste d’n durst
Dorst lessen, ja ook dat hoort bij carnaval. Als men dorst heeft, moet men drinken, en dat doen we dan
ook met volle teugen. Prins Nelis en adjudant Davy weten dit als geen ander. Hoe meer je drinkt, hoe
dorstiger je wordt, maar het kan natuurlijk nooit kwaad om een appeltje voor de dorst te bewaren. 
Laten we samen onze dorst lessen en genieten van een fantastisch carnaval. 

Met carnavaleske groet, 
 

Ronald van Meygaarden
Burgemeester gemeente Boxtel



Weekmarkt Liempde 
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woensdagmorgen 

u komt toch ook?





Allerlaatste….?
 
Wie na de installatie van de nieuwe Prins en Adjudant, dit jaar Prins Nelis en Adjudant Davy,
denkt dat het helemaal klaar is voor de prins en Adjudant van het jaar daarvoor die heeft het
mis. Het afgelopen seizoen werd ik namelijk op een zondagmorgen half december verrast
door ex Prins Robert en ex Adjudant Rick die namens de Ploegers een prachtige kerststal
kwamen zetten waarmee we automatisch deelnamen aan de Kribkesroute. Al de poppen in de
kerststal netjes voorzien van foto’s van onze gastgevolg leden, onze kinderen, dames en
uiteraard wij zelf. 

Na een paar weken van de kerststal genoten te hebben kwam het besef dat Robert en Rick niet
voor niets al het overtollige materiaal, verpakkingen en gereedschap in mijn garage hadden
laten staan…. De regel is namelijk dat je als Prins en Adjudant als allerlaatste taak, ver na de
installatie van de nieuwe Prins, de kerststal gaat zetten bij de nieuwe Prins. En na wat lobbyen
bleek toch echt dat ik deze kerststal het gehele jaar netjes op moest slaan. Nu heb ik op zich
best wat ruimte maar wonen we in 1 huis met 3 verzamelaars, dus waar laat je zo’n enorm
ding. Na hem nog een week of 5 in de huiskamer te hebben gezet na afloop van de
Kribkesroute heb ik hem toch maar uit elkaar geschroefd, genummerd en hem bij alle spullen
op zolder gepropt.

Half december was het dan zover, uiteindelijk konden Han en ik beginnen met onze
allerlaatste taak als Prins en Adjudant, het weer in elkaar puzzelen van de kerststal, de
beelden voorzien van de prachtige… hoofden van het nieuwe gastgevolg, prins, adjudant,
dames en kinderen en hem bij Prins Nelis in de voortuin te plaatsen. Dat liep op rolletjes. Na
het zetten nog een pilske gedronken bij Prins Nelis en klaar is Klara. Helemaal Prins en
Adjudant af. 
 
Een kleine week later… een mail in de mailbox van de redactie van de Ploegers glossy. Of ik
zoals gebruikelijk, en als allerlaatste taak nog een stukje wilde schrijven voor de Ploegers
glossy. Nou vooruit, bij deze dan… echt mijn allerlaatste actie als (oud) Prins van
Ploegersland.
 



Maar wat ga je dan schrijven. Ik kan natuurlijk zeer politiek correct schrijven dat we zo’n
prachtig carnavalsseizoen hebben gehad. En dat we met volle teugen hebben genoten van
alle activiteiten die door enorm veel vrijwilligers, Ploegers en commissies voor ons en voor
Liempde georganiseerd zijn. Ik zou ook heel politiek correct kunnen schrijven dat we een
erg leuke tijd gehad hebben vanaf dat we gevraagd zijn tot de bekendmaking, met als kers
op de taart de mooie documentaire gemaakt door Lars van den Akker. 

Of wat te denken van de Zittingsavonden, de optredens van onze kinderen en de top
carnaval samen met Graaf Han d’n Twidde en Raadspensionaris Gratje d’n Urste en
uiteraard Jeugdprinses Liev en adjudante Juul. Dat zou ik inderdaad heel netjes kunnen
schrijven. Om nog maar niets te zeggen over de Kromploegers die dit jaar als muzikaal
gastgevolg het hele seizoen aan onze zijde de tent muzikaal, maar ook zonder
instrumenten, mee op zijn kop gezet hebben. Maar ik ben niet zo van het politieke en al
zeker niet correct. Dus doe ik het gewoon kort op mijn eigen manier. Ik weet zeker dat ik
ook spreek namens mijn Adjudant Han, onze dames en kinderen als ik zeg dat we echt een
FUCKING gaaf carnavalsseizoen gehad hebben, dat we nooit meer gaan vergeten.
 
En was dit dan mijn allerlaatste? Na een jaar de eervolle rol van Prins en Adjudant te hebben
gehad blijven we maar al te graag aan de Liempse carnaval verbonden. Dit jaar ben ik weer
gewoon lid van de Kromploegers, ondertussen toegelaten tot het Gilde der Prinsen en is
mijn adjudant volwaardig lid van GAOS. Daarmee zullen wij, waar we kunnen, ons in blijven
zetten voor de Liempse Carnaval en de Ploegers, zodat Carnaval in Liemt nog lang zal
blijven klinken. Liempde bedankt.
 
Jurgen, Susan, Han en Lizanne
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Geachte inwoners van Ploegersland,
 
Het is mij ter ore gekomen dat het pittoreske Ploegersland dezer dagen geteisterd wordt
door Carnavalsmigratie. Een zorgelijk probleem. De gemeente Boxtel probeert namelijk als
sinds 1997, tegen de zin van Ploegersland in, het volk van Ploegersland om te wisselen voor
hun eigen volk. 

Gelukkig is er in uw dorp al aandacht besteed aan dit onderwerp. Ik ben blij dat mij ter ore is
gekomen dat de nieuwe Prins Carnaval een naam heeft gekozen die de ambitie van dit
Kabinet onderstreept: Nelis*. Inderdaad, samen naar nul procent Carnavalsmigratie! Ook ben
ik verheugd om te horen dat de jaarlijkse Kolderzitting het onmogelijk maakt om door
Boxtelaars bezocht te worden. Zo vertelde een van mijn adviseurs dat het Wapen van
Liempde dan zo prop vol staat met Ploegers, dat geen weldenkende migrant zich nog eraan
waagt om binnen te stappen. Als advies zou ik nog aan u geven om boven het café een bord
te hangen met de tekst: <Hier komt de Gemeente niet dichtbij=. Ik heb namelijk vernomen
van mijn ambtenaren dat Boxtelaars juist het omgekeerde willen. 

Men ervaart in Ploegersland een Carnavalsmigratiecrisis. Weleens waar staan de straten niet
zwart van het volk, beschikt de Boons, het Wapen en de Durps nog over voldoende voorraad
en oogt het langs de kanten van de optocht relatief rustig, toch ervaart men een
Carnavalsmigratiecrisis. Om deze crisissfeer weg te nemen kom ik met een
Carnavalsnoodwet, zo is het vanaf nu pertinent verboden om buiten Ploegersland reclame te
maken voor Carnaval in Ploegersland. 

Een Carnavalsspreidingswet, waarbij Carnavalsmigranten evenredig naar het aantal
inwoners en festiviteiten worden verdeeld per dorp, daar zag ik niks in. Gelukkig heb ik de
gemeente Oeteldonk bereid gevonden om alle Carnavalsmigranten van dit jaar op te vangen.
Mocht u nieuwsgierig zijn naar deze stroom Carnavalsmigranten, aarzel dan niet om met
Ploegersland Embleem op uw kiel Oeteldonk dit jaar ook een middag te bezoeken. Ik zal daar
zelf ook twee dagen aanwezig zijn. Daar zullen sommige mensen het niet mee eens zijn,
maar mensen zijn het wel vaker met dingen niet eens. Mensen mogen van geluk spreken als
ik op een Carnavalsfeest ben, want zonder mij is daar geen Carnaval. Ik ben de minister en ik
ben Carnaval. 
 
De minister van Grenszaken en Carnavalsmigratie, F. Aber. 

*Zoals een van mijn kandidaat woordvoerders had
uitgelegd komt dit van zijn lievelingsbier, La Trappe
Nillis, een bier dat nagenoeg 0% alcohol heeft.
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Robert Urlings
Drik van de Sande
Bram Vos

Hein van Beugen, Jors van der Pas, Ellen Pennings, 
Rob van Abeelen, Lisa van Nunen, Tom Smulders 





LESTE?

"De Leste" Wie wil dat nou zijn???
Tsja Eeh... leg je deze vraag weg bij een Sportman of Sportvrouw, dan zul je waarschijnlijk
als antwoord krijgen: Nou, liever niet! Leg je deze vraag bij een SportPLOEG weg, dan zal je
waarschijnlijk hetzelfde antwoord krijgen.

En Toch???
Als we de toevoeging "Sport" in de bovenstaande regels weg zouden halen, dan zal er
ongetwijfeld al meer reden zijn voor twijfel in het antwoord. In het geval van het stellen van
deze vraag aan een doorgewinterde feestvierende "Ploeger". Dan zou het zomaar kunnen, dat
de gevraagde persoon beaamt, dat hij of zij graag "de Leste"wil zijn!! In die verklaring van het
woord "Leste", slaat Onze Doorluchtige Hoogheid Prins Nelis de plank dan ook finaal RAAK.

Maar ook als vervoeging van het woord "lessen" als zijnde "Dorst Lessen", past het woord
"Leste" helemaal in een bezigheid die zich prima laat combineren met CARNAVAL IN
Ploegersland! En dat we dat dan SAOMEN doen, dat spreekt met Carnaval, voor zich.
Saomen op het Carnavalsplein in Ploegersland. Voorgegaan door onze hoogheden Otis en
Nelis, hun adjudanten, aanhang en gevolgen.

Prins Nelis, die net als vorig jaar ook een zoon is van een eerder regerende Ploegersvorst. 
Prins Jaco d'n Urste die toen al zag dat een Liems hart apart is en bleft!!  Puur toeval
overigens dat dit jaar wederom een zoon van een eerdere Ploegersprins, de scepter over
Ploegersland zwaait. Er wordt hier niet specifiek op geselecteerd, maar kwaliteit verloochent
zich nou eenmaal niet!

En zodoende wordt er straks weer een "Skon Portret" aan de Galerij van het Gilde der Prinsen
toegevoegd. De Galerij die overigens een nieuwe locatie gaat krijgen op een permanente
nieuwe plek. Een plek waar het voltallige gilde tevreden kan toezien op vele Ploegers
Activiteiten, en waar alle Ploegers Samen D'n Durst kunnen lessen! Totdat de Leste de deur
dicht trekt! 





Blauw-Geel siert al jaren ons mooie Ploegersland. Het wapen, het logo van Stichting de
Ploegers, vlaggen en natuurlijk niet te vergeten onze kleding met Carnaval. 

Een aantal jaar geleden zijn wij begonnen met het initiatief Kieltjesleden… om blauw-geel nog
verder te promoten en als ludieke actie om het logo van de regerende prins in de vorm van een

embleem uit te brengen. Helaas bestaat het concern waar we de kielen vandaan haalden al
enkele jaren niet meer (V&D) maar het uitbrengen van het embleem hebben we stug

volgehouden. De echte verzamelaar heeft er al meer dan 11 in zijn of haar bezit. 

En heel eerlijk gezegd zouden wij het geweldig vinden als we nog meer Liempdenaren kunnen 
vinden die de activiteiten van de Ploegers (Jeugdzittingsavonden, Zittingsavonden,

seniorenmiddag, Optocht, Carnavalswagen, kleding Jeugdprins(es) en Jeugdraad, etc) willen
ondersteunen voor slechts €15 per jaar. Daarmee behouden we Carnaval in Ploegersland! 

Als dank ontvangt u ieder jaar een prachtig nieuw embleem.

Naam: ……………………......................................................................................................................

Adres: ………………………....................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ………………..….......................................................................................

Telefoonnummer: ……………….........................................................................................................

Uw e-mail: …………………..................................................................................................................

Bankrekeningnummer: ………………….............................................................................................. 

Handtekening: ………………………………..............................................................................................

Hierbij machtigt ondergetekende Stichting De Ploegers tot afschrijving van een bedrag van 
€ 15,- naar IBAN NL37RABO0128791721 t.n.v. Stichting de Ploegers. Afschrijving vindt
plaats op datum van inschrijving, daarna alk jaar in de maand oktober. 

(St De Ploegers, p/a Kerkstraat 4, 5298CM Liempde) 

Je kunt Kieltjeslid worden via www.ploegers.nl/ploegers/kieltjesleden



Kapsalon Janneke
telefoon 0411 63 19
96 Europalaan 4 
5298 TN Liempde



Kapsalon Janneke
telefoon 0411 63 19
96 Europalaan 4 
5298 TN Liempde





Rick Bekkers, Frank van den Berk, Bart van de Bruggen, Rob Daniels, Mark van der Eerden
Kelly van Gorp, Erik van der Heijden, Rens van Hooij, Nicole Keijsers

Elaine Kocken, Franka Louwers, Lisan Mulder,Joris van der Pas, Ilona Rovers
Jan van de Sande, Rezie van de Sande, Kim van de Sande, Dirk van de Sande

Geert Saris, John van Schaijk, Ellis van Schaijk, Joost Schepens, Tom Smulders, Robert Urlings
Sanne Urlings-van Erp, Robin van der Velden, Pieter Verhagen, Stan Verhoeven

Stephan Vogels, Toon Vos, Erica Vos, Bram Vos, Beppie Vullings

Danielle Timmermans, Davy Kastelijn, Erik van Wijlick, Femke van Lee, 
Annet van der Velden, Johan van der Velden, Joost Timmermans, Joyce van Wijlick

Judith Kastelijn, Kim van Boven, Kim van Vlokhoven, Koen van de Meerendonk
Lars van der Velden, Linda van der Velden, Loes van Alebeek, Mariska van Schaik, 

Mark van Abeelen, Niels van Vlokhoven, Piet van der Velden, Willem van der Velden









Opstellen Europalaan

Ontbinden na Carnavalsplein

Akkerstraat, Nieuwstraat, Kerkstraat,
Dorpsstraat, Tooseplein, Vendelstraat,
Keefheuvel, Raadhuisplein, Dorpsstraat 





Gabriels Totaal Techniek BV
Camouflage 
Kinderopvang ’t kleine Grut
Van Oorschot autobedrijf 
Rond Accountants 
Eerste Liempdse Drukkerij 
Bouwservice Liempde 
Van Nunen Design
Maatschap W&T Jennissen 
11B Locomotion Facilitair Bedrijf
Huigevoort Transport
Rene Knoops Nalatenschapsbegeleiding
Van Rulo Grondwerken
Boeren Constructies

Het uitbrengen van deze Glossy en het organiseren van diverse Ploegers activiteiten
voor jong en oud wordt mede mogelijk gemaakt door (financiële) bijdragen van

ondernemers, particulieren en adverteerders die <De Ploegers= een warm hart toe
dragen. Wij danken eenieder die hier op welke wijze dan ook aan heeft bijgedragen.

Ploegersresidentie: 
De Serenade 

Taxicentrale de Meierij 
Puur Ellen
Van der Heijden Milieu en Installatie techniek 
Mts Vos van den Langenberg 
Scheepens tuinen
Kastelijns Accessoires & Techniek
Van der Heijden Autotechniek
Marcel Saris
Schuurmans en Rombauts
Autobedrijf Van Driel
AB Bouw en Onderhoud
BT Vers 
EVK Consult 
Koppen Bouw en Onderhoud





Jan Henri Grilis, Bart van den Heuvel 
Johan van den Heuvel, Ellen Nijssen 

Gerard de Bresser, Mark Bressers 
Esther Raaimakers, Maarten Termeer 

Maud Swinkels, Jelke van Oirschot 
Jurgen van Haaren, Thijn Grilis, Janneke Pouwels 

Evy van Adrichem, Roy Brewel, Pim Bressers
Tom van Aarle, Koen Pouwels, Rob van Abeelen 





In- & outdoor
speeltuin

Hamsestraat 18
Liempde

goudenwoud.nl





Hallo Ploegers en Ploegerinnen,

Weten jullie het nog, die 3 november 2024, toen de voorzitter van de jury vertelde dat we dit jaar een jeugdprins
van Ploegersland zouden krijgen?! Daar stonden we dan met z'n drieën, armen om elkaar heen, de jongens van
Van Leeuwen. Wat was het spannend! Toen kwam het verlossende woord: <De nieuwe jeugdprins van
Ploegersland is Otis.= We sprongen met z'n drieën een gat in de lucht. Dit jaar zal Prins Otis saomen met adjudant
Guus regeren over het jeugdige Ploegersland.

Maar wie zijn wij nou eigenlijk? Wij zijn Otis van Leeuwen en Guus van Leeuwen, maar we zijn geen familie. 
Otis is er namelijk ene van Bart, van Jeanne, van Huub en Els van Griensven uit Boxtel. En ene van Janneke, van
Jan en Annie van den Heuvel uit Liemt. Guus is er ene van Frank, van Dora en Frans van Stiphout uit Helmond. En
ene van Fieke, van Jack en Marie-Jose van Leeuwen. Je weet wel de dragers van de Briljante Gouw Ploeg. 

Wij zitten saomen in groep 8 van De Oversteek en zijn saomen veel van huis. Saomen tegen een balletje slaan met
een racket op de tennisvelden. Saomen tegen een balletje trappen bij DVG. Elke week 2 keer trainen, een
voetbalwedstrijd en ook na schooltijd lekker voetballen. Saomen muziek maken bij Concordia. Elke week saomen
spelen bij BeCOOL. Otis speelt al vanaf jonge leeftijd trombone en Guus slaat er met 2 stokken op los. Vorig jaar
won Otis met zijn trombone de Golden Ticket bij Liemt's Got Talent en dit jaar speelden we daar saomen een vette
PSV-medley. Saomen FC25 spelen op de (Nintendo) Switch en natuurlijk saomen carnaval vieren.

Wij hebben heel veel zin in carnaval. We hopen jullie ook. We gaan er saomen met Prins Nelis, Adjudant Davy, Kim,
Judith, het Gevolg, onze eigen Jeugdraad en de Partyploegers een spetterend carnaval van maken!

OOO...TIS WEER CARNAVAL!!



Voor al Uw drukwerk

Europalaan 5, 5298 TM LiempdeTelefoon 0411 - 63 15 87

Tevens uw adres voor
kopiëren en

digitaal printen in kleur
en zwart-wit

h .t ssen planet. lhenk.thomassen@ziggo.nl



Dit jaar heb ik eens een andere keuze gemaakt dan vorige jaren. Was ik voorheen steeds
gefocust op de bekendmaking van de <grote= Prins Carnaval van Liempde, heb ik dit jaar mijn
aandacht verlegd naar de Jeugdprins en Adjudant. Waarom? Welnu de reden hiervoor is
eigenlijk heel eenvoudig. Onze nieuwe <grote= Prins is Niels van Vlokhoven, alias Prins Nelis,
en die is al genoegzaam bekend in Ploegersland. Tekst en uitleg simpelweg overbodig! Zeker
als je zijn spreuk, <Saomen leste d’n durst!= erbij neemt wordt alles duidelijk. Al zal het
voornamelijk zijn eigen <durst= zijn die gelest wordt. Ja lieve lezers onze nieuwe Prins is een
soort van <rupsje nooit genoeg=. Hieraan is dus voor een serieus onderzoekjournalist zoals ik
geen eer te behalen.

Vandaar dat ik op 3 november 2024 naar de Serenade ben getogen om de Jeugd Prins(es)
verkiezing aan den lijve te ervaren. Hier zijn toch wel de schellen van mijn ogen gevallen. In
tegenstelling tot de <grote= Prins moeten de jeugd er echt voor werken. Nee hier is geen sprake
van een beetje een routinematige benoeming waar wat flauwe kul omheen wordt verzonnen,
zoals dat bij de <grote= Prins wel het geval. Wat de jeugd betreft is het serieus bloed, zweet en
tranen. Van alle deelnemertjes wordt gevraagd dat ze een originele playback act opvoeren,
moeten ze ook nog eens aan het publiek, een volle zaal, uitleggen waarom ze de beste keus
zijn om jeugdprins(es) te worden en vervolgens wordt ze ook nog een sollicitatie gesprek
voeren met de jury/keuzecommissie. Ga er maar aanstaan. Prins Nelis was hier nooit zonder
kleerscheuren doorheen gekomen!

Na uitvoerig beraad van de jury is uiteindelijk Otis van Leeuwen als winnaar uit de bus
gekomen. Dit hadden net zo goed ook 3 andere deelnemertjes kunnen zijn, zo hoog was de
kwaliteit van de optredens deze middag. Maar de keuze is prima verklaarbaar. Otis is een
veelzijdig, grappig <menneke= met een rappe tong. Als adjudant werd mede kandidaat Guus
van Leeuwen (en nee die 2 zijn geen familie) door Prins Otis benoemd. Ondanks het feit dat ze
sportief, muzikaal en creatief zijn is het natuurlijk de vraag of ze wel geschikt zijn om als Prins
en Adjudant de voortrekkersrol te vervullen voor de carnaval vierende jeugd in Liempde? Een
podium optreden is toch een andere verantwoordelijkheid dan de gehele Liemptse jeugd met
carnaval in de polonaise op sleeptouw te nemen. 

Welnu het antwoord vond ik terug in de betekenis van hun namen. Otis betekent <rijk en
welgesteld= (Google het maar eens). Dat is toch verrekte handig als je Prins bent van
Ploegersland en kwistig met rondjes kunt strooien. Guus komt van Augustus of Gustaaf en
betekent o.a. <eerwaardig en majestueus=. Dit heb je nodig om de Prins en alle Ploegertjes en
Ploegerinnekes meeslepend, vakkundig en waardig door alle plichtplegingen tijdens Carnaval
te loodsen. De rol van de Adjudant past Guus dus als een handschoen. Met deze journalistieke
feiten is het wel duidelijk dat het met deze twee heren wel goed gaat komen. De jeugd kan met
een gerust hart naar de jeugdsoos waar Prins Otis en Adjudant Guus niet zullen verzaken. Ook
Prins Nelis en zijn adjudant Davy kunnen de jeugdverantwoordelijkheden met een gerust hart
aan hen overlaten.

Veul plezier mi Carnaval
Unne Plekkert
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Lever je ingekleurde tekening in tijdens de Kindermiddag op carnavalszaterdag en maak kans op
geweldige prijzen! Prins Nelis zal de prijs persoonlijk uitreiken! Vergeet niet je naam en telefoonnumer

te vermelden:                                                                                                                                                               



De partyploegersDe partyploegers









Hi Ploegers en Ploegerinnen!
 
Aan ons de eer om als oud-prinses en oud-adjudante een stukje te schrijven voor deze
Ploegersglossy. We gaan graag in dit stuk even met jullie terugblikken op het afgelopen jaar,
want we hebben zo ontzettend genoten van elke seconde.
 
Het hele avontuur begon op 12 november 2023, toen we meededen aan de
jeugdprins(es)verkiezing. Wat was dat een spannende middag! Aan alle Ploegertjes en
Ploegerinnetjes die weleens twijfelen of ze mee zullen gaan doen willen wij zeggen:=Doen!=
Alleen al de ervaring van op het podium staan is gewoon vet! <En je leert er ook nog vanalles
van=, zullen de ouders er achteraan zeggen. Wij houden het gewoon op: =Moet je doen, is
vet!=
 
Nadat wij onze titels kregen kon het feest echt gaan beginnen. Een drukke, maar geweldige
tijd brak aan. Natuurlijk hadden we de activiteiten die de Ploegers voor de jeugd
organiseren, maar daarnaast konden we ook vaker op pad. We zijn bijvoorbeeld een
middagje alle bovenbouw klassen van de Oversteek wezen bezoeken om deelnemers te
werven voor Liemt’s got talent. We vonden het ook superleuk om te zien dat er veel
deelnemers waren. Stiekem hopen we natuurlijk ook dat dat komt door de goede
spreekbeurt die wij in de klassen hebben gehouden :).

Laten we met z’n allen hopen dat het aantal deelnemers in de toekomst hetzelfde blijft of
zelfs stijgt, want dit is toch wel een activiteit die in onze top 3 staat. Wie weet mogen we ooit
nog wel in de jury samen! Dit is meteen een sollicitatie, dat begrijpen jullie. In december
mochten we ook in tenue mee naar de kerstmarkt in ons mooie Ploegersland. Het was koud,
maar supergezellig!
 



 
Toen werd het 2024 en naderde carnaval. Nou, wat er dan allemaal op je afkomt…..
We begonnen al op vrijdag op school, de sfeer zat er al meteen lekker in en dit is de overige
vier dagen zo gebleven. We zullen niet teveel opsommen, want dan vergeten we misschien
iets te benoemen. Zijn jullie wel nieuwsgierig naar alles wat wij hebben meegemaakt? Doe
gewoon zelf mee aan de verkiezing als je in groep 8 zit, bijzijn is meemaken! En geloof ons;
dit wil je niet missen. We hebben genoten van alle mooie momenten met alle Ploegers en
Ploegerinnen om ons heen. Hier komt nog ff een rondje shoutouts:
 
De jeugdcommissie; wat een fantastische meiden zijn dat! Ze hebben ons begeleid,
gestuurd, gesteund, geholpen etc. Niets was teveel en ze stonden 24/7 paraat voor ons.
Toppers!
 
De ouders van de jeugdraad; Ook voor hen was niets teveel. Wat er ook geregeld moest
worden, ze doken er gelijk bovenop! De groepsapp draaide op volle toeren en alles was snel
geregeld. Ook hebben zij de 4 avonden Soos georganiseerd in samenwerking met Ruud en
Mitch. Iedere avond stond er een groepje ouders achter de bar of mee op de dansvloer om
alles in goede banen te leiden. Dankjewel allemaal!
 
En als laatste mogen we niet vergeten om onze besties Prins Jurgen en Adjudant Han te
bedanken voor de samenwerking. We vonden het erg gezellig om met jullie voorop te gaan
tijdens carnaval in Ploegersland. En onze mooiste herinnering is toch wel ons gezamenlijke
optreden tijdens Liemt9s got Talent. Gelukkig hebben we de beelden nog :).
 
Waarschijnlijk mogen we maar 1 pagina vullen, dus we breien er gauw een eind aan. Wij
willen via deze weg ZDH Prins Otis, Adjudant Guus en hun hele jeugdraad heel veel plezier
wensen de komende tijd. Geniet van elk moment, want voordat je het weet sta je huilend de
Ploeg te verbranden.
 
Tot ziens in ons mooie Ploegersland!
Liv & Juul
 
(voorheen bekend als Prinses Liev en Adjudante Juul)



Tongeren 16 5282 JH Boxtel 0411-67233
www.bandenbedrijf.nl



De Jeugdcommissie van 8De Ploegers9, wie zijn dat eigenlijk?
Yvette Prinsen, Bianca van de Wiel, Jessica van Vugt, Ellen Pennings, Anouck van Laarhoven en Owen van Beers.
 
Wat is er nu leuker dan met de Jeugdraad de tijd van je leven te beleven tijdens Carnaval?
Dat is waar we ons als Jeugdcommissie al jaren voor inzetten. We beginnen ieder jaar met de
Jeugdprins(es)verkiezing, want zonder de jeugdhoogheden kunnen we het seizoen niet starten. Het is een
spannende wedstrijd en elk jaar verrast de jeugd ons weer met hun leuke en creatieve optredens. 
Aan het eind van deze middag is er dan een nieuwe Jeugdprins(es) bekend met zijn/ haar Adjudant(e).  
Daarnaast een prachtige Jeugdraad van dit jaar 13 jongens en meisjes.

Tijdens Liemt9s Got Talent mogen alle Liempdse talenten vanaf groep 3 laten zien wat ze kunnen op het 
podium in De Serenade. Playback, dans, maar ook live muziek en een buut kwamen dit jaar voorbij. Er is een
Golden Ticket te winnen, die dit jaar maar liefst twee keer werd uitgereikt! Alle eerste prijs-winnaars en Golden
Tickets winnaars mogen mee doen aan de Jeugdzittingsavonden. Deze twee avonden vol dans, muziek, playback,
en toneel worden verzorgd voor en door de kinderen uit Liempde. En dan moet carnaval nog beginnen!

Op vrijdag starten we op school met aansluitend de school-optocht. Zaterdag gaan we naar de Carnavalsmis,
gevolgd door de officiële opening van Carnaval.  Met op zondag het hoogtepunt, tijdens de Optocht op die grote
wagen! Op dinsdag sluiten we af met onze eigen Jeugd Ploegverbranding. En dan zit het seizoen er helaas al
weer op.
 
Wij wensen iedereen ook dit jaar weer een onwijs gave Carnaval!

Met Carnavaleske groet, 
De Jeugdcommissie.







Wie ben je?
Mijn naam is Sander van der Velden, ik ben geboren in 1975 in de Vendelstraat en ik word dit jaar 50. Ik ben in 2006 met mijn vrouw
verhuisd naar Berkel en Rodenrijs en daar wonen wij nu dus alweer 18 jaar. We hebben 2 jongens, Merijn van 12 en Jesper van 9. Ik ben
Operationeel Directeur bij Zandvliet Vleeswaren in Delft. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig aan het hardlopen of zit ik op de racefiets. Ook
sta ik als jeugdtrainer op het voetbalveld, en graag ga ik met mijn gezin leuke dingen doen en er tussenuit. 

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Als het aan mij ligt: terugverhuizen naar Liemt. Dichter bij ons pa en ma. En als het aan ons ma ligt ook...!

Vier je nog steeds Carnaval? 
Nee, helaas niet zoveel meer. Rond deze tijd is het boven de rivieren erg stil. Ik ben het een beetje verleerd. 
Maar ga ieder jaar nog trouw met mijn gezin naar de optocht kijken in Liemt!

Wat vond je het leukst tijdens je seizoen als jeugdprins?
In het middelpunt van de belangestelling staan. Alle leuke activiteiten die werden georganiseerd zoals het Ploegerrangfestival, de
jeugdzittingsavonden en natuurlijk de soosavonden in jeugdhuis Pius X. Met als hoogtepunt bovenop de carnavalswagen tijden de optocht. 

Wie was er prins in jouw jaar? 
Leo Huijbers met als sprek Akketdoe Doeket.

Heb je nog een tip voor de huidige jeugdprins?
Geniet, je zit in het allerleukste schooljaar en je mag voorop gaan in het carnaval. Het is een herinnering voor het leven!

1999 prins janus
Wie ben je?
Ik ben Daan Bressers , ik ben 38 jaar en woon samen met Judith en onze kinderen Sjors en Marie in de Sortestraat (op Hezelaar). 
Ik ben vertegenwoordiger in de landbouw en bezoek agrarische bedrijven en gemeentes. Ik zorg voor de begeleiding van hun
verschillende (landbouw)gewassen en open teelten. Ook ben ik actief voor de vrijwillige brandweer. Thuis ben ik graag bezig rondom
ons huis en op het erf en doe ik wat proefjes zoals met Sorghum. Vorig jaar hebben we, samen met een bierbrouwer, een
Sorghumbiertje met grondstoffen uit de regio gemaakt (te vinden in de boerderijwinkels van Ploegersland). 

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Nog een keer met brandweer collega Carlos naar 11-11 in Den Bosch. 

Vier je nog steeds Carnaval? 
Jazeker, we hebben een vaste groep waar we mee gaan, meestal in de buurt van Liempde. 

Wat vond je leuk tijdens je seizoen als jeugdprins? 
De aandacht en het enthousiasme van iedereen in Ploegersland. Verder was de begeleiding vanuit de Ploegers heel goed en vooral heel
er leuk. 

Wie was er Prins in jouw jaar? 
Frans van Giersbergen met de spreuk 't knalt 'r uit

Heb je nog een tip voor de huidige jeugdprins?
Geniet van alle dingen, het is 8kei mooi9.

Hoe is het nu met...? 

1988 prins sander 2



Wie ben je?
Ik ben Meike van oorschot alias oud-jeugdprinses Julieke. Ik ben 27 jaar oud en woon samen met Lennart en ons hondje Kaatje sinds 3
jaar in Indegat. Ik bezit nog steeds het echte Ploegersbloed, vandaar dat het onze wens is om ooit nog terug te verhuizen naar
Ploegersland. In het dagelijks leven werk ik als wijkverpleegkundige en ben in vrijwilliger bij de Zonnebloem in Liempde. In het weekend
ga ik graag gezellig op pad met vrienden en vriendinnen.  

Vier je nog steeds Carnaval? 
Tijdens Carnaval kom ik graag nog in Ploegersland, zeker op de carnavalsmaandag. Maar als inwoner van Indegat laat ik ook daar mijn
gezicht zien. Over de carnavalsoutfit wordt nog nagedacht maar dat gaat ook dit jaar weer goedkomen.  

Wat vond je leuk tijdens je seizoen als jeugdprins? 
Ik vind het lastig om één hoogtepunt te kiezen, maar mijn allerleukste herinnering vond ik Opening Carnaval. Ik was die dag jarig dus de
Ploegers hadden écht uitgepakt om er een enorm feest van te maken met z'n allen. 

Wie was er Prins in jouw jaar? 
Giel van Nunen met de spreik 8We geve d'r 'ne skonne dreij aon!'. En dat is hem zeker gelukt want het bouwen van de ijsbaan was een
prachtig initiatief!

Heb je nog een tip voor de huidige jeugdprins?
Geniet meet volle teugen, want dit maak je maar één keer in je leven mee. Tenzij je in Ploegersland blijft wonen, dan zien we je
misschien over een aantal jaar met de grote scepter zwaaien! 

Wie ben je?
Ik ben Elin Traa en zit momenteel in 5 VWO op het JRIL en heb een bijbaantje bij het struifhuis hier in Liemt. Ik voetbal bij DVG dames 1
en in het weekend houd ik wel van een feestje of drankje doen met vriendinnen. 

Vier je nog steeds Carnaval? 
Ik ben zeker nog steeds van Carnaval. We gaan met de hele vriendengroep naar Oeteldonk, dus de outfit zal niet heel verrassend zijn . 

Wat vond je leuk tijdens je seizoen als jeugdprins? 
Het allerleukst vond ik bovenop de carnavalswagen mogen staan tijdens de optocht. 

Wie was er Prins in jouw jaar? 
Patrick van de Ven oftewel Prins Bernardus met de spreuk: 8Laot Liemt zên, zo ês 'nen eik en 'n ven'. 

2020 Prinses elin d'n urste

2010 prinses julieke





 
De laatste maanden gingen de geruchten al door ons Ploegersdorp. En het minste gerucht
kan al een ramp veroorzaken. Stopt Op naor d’n Honderd echt met de Kolderzitting? Dit
gerucht is geen gerucht. Het is waar. Maar vrees niet Ploegers, want dit gerucht zal geen
ramp veroorzaken. Een zeer wijs man zei namelijk ooit: talenten vinden oplossingen,
genieën ontdekken problemen. Nou Ploegersland, ook Gerard Schalkx is zo’n talent.
Gerard heeft namelijk de talenten van GAOS aangesproken en in goed overleg is besloten
dat GAOS de organisatie van de Kolderzitting op zich gaat nemen. Ploegersland is dus
nog jaren verzekerd van kolderieke kolder op de zondagochtend.
 
Naast deze organisatorische wijziging zijn er nog een paar (kleine) veranderingen. Zo
gaat de Kolderzittting verhuizen. Niet ver hoor, maar een paar meter. Alle
carnavalsactiviteiten gaan plaatsvinden in de tent op het Carnavalsplein. En dus ook de
Kolderzitting. 

Een andere wijziging is dat we de sprekers op een Gaotisch strakke wijze gaan houden
aan een spreektijd van 11 minuten. Het aantal sprekers op de Kolderzitting is groot. Om
dit succes niet in het gedrang te laten komen met de Optocht willen we de sprekers
strakker houden aan een spreektijd. Zo kan iedereen tot het einde genieten van de
Kolderzitting en toch tijdig aanwezig zijn bij de Optocht.
 
Tot slot een Gaotische noot: Bij het schrijven van dit artikel was het thema van de
Kolderzitting nog niet bekend en is daarom niet meegenomen. Maar ach, het geheim van
humor is toch de verrassing.

===  Kolderzitting Kolderzitting Kolderzitting







(St De Ploegers, p/a Kerkstraat 4, 5298CM Liempde) 



GAOS lest d’n leste durst tijdens Drie Uurkes Achteraf

Een Gaoot als Prins! Gaotischer kan het toch niet worden? Natuurlijk wel! GAOS, het bonte
bondgenootschap van gewezen Adjudanten, heeft de mouwen aardig uit de handen
gestoken de afgelopen maanden. Is dit een Gaotische verschrijving? Nee, ook dit jaar
zeker niet! Deze bijen kauwende mannen van staal schrikken niet terug van één
zweetdruppel meer of minder. Tenminste, de meesten van ons Gaoten niet. Men zegt wel
eens dat na gedane arbeid het goed rusten is. Maar daar doet GAOS dus niet aan mee.
Want GAOS heeft zich tot doel gesteld elke carnaval af te sluiten met GAOS! Wij rusten
dan ook niet voordat het Dolle Dinsdag is geweest. En zeker na al die noeste arbeid is het
heerlijk om saomen de leste durst te lessen tijdens de traditionele Drie Uurkes Achteraf.
De Gaotische afsluiter van carnaval. In Drie Uurkes Achteraf herhalen we nog een keer dat
wat we de dagen daarvoor al gedaan hebben. Drie Uurkes Achteraf is leut, lol en veul
plezier. En kun je je de volgende dag door een mistig hoofd niets meer herinneren? Niet
erg! Want het voordeel van een slecht geheugen is dat je van dezelfde goede dingen meer
dan eens kan genieten. 

Drie Uurkes Achteraf start om 20.30 uur in de tent op het Plein. Er is voor een
avondvullend programma gezorgd zodat de beentjes niet stil blijven staan en de keeltjes
regelmatig gesmeerd moeten worden. En voor dat laatste zullen Ruud & Mitch & Ton zeker
zorgen! Dus pak je agenda en noteer op dinsdag 4 maart 2025: Dolle Dinsdag – Drie
Uurkes Achteraf! Het moment om dat leste bietje durst saomen te lessen! Toch?





Stichting De Ploegers draait volledig op vrijwilligers. Meer dan 150 mensen in tal van verschillende
commissies maken alle activiteiten van De Ploegers mogelijk. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste

nieuwe vrijwilligers... Waar kun je zoal aan denken? 

Commissie Licht en Geluid

Vind je het leuk om licht en geluid op te bouwen, te bedienen en af te breken? 
Kom ons Techniek team versterken. 

Commissie Marketing

Zonder inkomsten geen activiteiten. Ben jij een kei in het meedenken en werven van sponsors en
adverteerders? Of ben jij een topper in het administreren en coordineren? Dan is commissie Marketing

zeker iets voor jou. 

Commissie opmaak carnavalskrant

Vind je deze carnavalsglossy best mooi maar denk je dat het nog beter kan? 
Sluit je dan aan bij onze commissie Opmaak.

Commissie opbouw

Op zaterdagochtend een podium mee opbouwen, of op een maandagavond alle stoelen op de juiste
plek zetten of juist weer opruimen. Een truss mee opbouwen en gordijnen eraan hangen. Klinkt dit als

iets waar jij goed in bent of tijd voor zou kunnen maken? Graag! 
 

Kom op en doe mee! 

Carnaval hoort bij Ploegersland 

interesse? stuur een mail naar voorzitter@ploegers.nl
Alvast dank!

Wij zijn op zoekWij zijn op zoekWij zijn op zoek
naar jou!naar jou!naar jou!



Afgelopen jaar stond voor ons in het teken
van vernieuwing waarbij Graaf Han d9n
Twidde en Raadspensionaris Gradje d9n
Urste de scepter zwaaiden. Samen hebben
we het nummer Liempdse Jong
opgenomen wat de leidraad voor het
afgelopen carnavalsseizoen zou worden.
Als blijk van onze waardering hebben we
Graaf Han en Raadspensionaris Gradje
beloond met de Vivantische Gouden Plaat.
Het vervolg op het allereerste pleinfeest
was een enorm succes waarbij vele
Ploegers en Ploegerinnen carnaval in ons
mooie Ploegersland hebben gevierd. Het
plein zal deze carnaval nog meer centraal
komen te staan omdat 9t Wapen en d9n
Durps de samenwerking nog meer 
verstevigen door de kroegen te sluiten en alle activiteiten op het plein te houden. Samen met de
Ploegers, Loeriefoepen en GAOS wordt er weer een spetterend programma neergezet waarbij van
vrijdag t/m dinsdag carnaval zal losbarsten. 

Binnen de Vivantjes zijn we verder gegaan met het vernieuwen. Zo hebben we nieuwe jassen
aangeschaft om ook herkenbaar te zijn op het carnavalsplein en hebben we ons logo uitgebreid
met een vrouwelijke variant. De jassen en het nieuwe logo zijn al te bewonderen in deze editie van
de carnavalskrant.

Naast vernieuwen blijven we ook onze vertrouwde activiteiten organiseren. Zo hebben op 16
november 2024 weer een nieuwe Graaf en Rentmeester gekozen. Na een pittige training van
instructeurs Stef, Thijs en Wout-Jan bleken Graaf Stan en Rentmeester Frenk de sterksten en
zullen zij de scepter over de Vivantjes zwaaien de komende carnaval. Stan en Frenk zijn voor ons
geen onbekenden want ze zijn beiden bekend in de Liempdse carnaval door CV van de Kaart die
elk jaar meedoen aan de carnavalsoptocht. Daarnaast is het voor hen extra bijzonder omdat CV
van de Kaart haar 11-jarig jubileum viert. Ongetwijfeld komt dit terug tijdens de optocht op
zondag.

Rest mij alleen om Graaf Stan, Rentmeester Frenk, Prins Nelis, Adjudant Davy, Prins Otis,
Adjudant Guus en alle Ploegers en Ploegerinnen een hele fijne carnaval toe te wensen en ik hoop
jullie allemaal te zien op het carnavalsplein, want saomen leste d9n durst!

Stef Bressers, 
Anton van de Sande,
Ronald Martens, 
Carlijn Hendriks, 
Thijs van Abeelen,
Martijn van den Heuvel
Jari van Aarle



Hallo Ploegers en Ploegerinnen!

Ik zal mezelf even voorstellen: ik ben Stan van den Boom, 28
jaar oud, geboren in Oeteldonk maar opgegroeid in ons
mooie Ploegersland. In het dagelijks leven ben ik werkzaam
bij 8De Raden Specialiteiten9 waarmee ik op diverse
kermissen/ evenementen zowel binnen, als buiten de
Brabantse grenzen mensen mag verblijden met de lekkerste
oliebollen en diverse visspecialiteiten.
 
De carnaval in Ploegersland is me niet onbekend zo heb ik
vroeger al met mijn Rentmeester in de jeugdraad gezeten,
achteraf gezien heb ik toen al met de huidige Prins Nillis de
carnaval gevierd. Toen stond hij als Adjudant aan de zijde
van Z.D.H. Prins Knillis d9n Twidde (Koen van Leeuwen) en
met de spreuk 8Mi jong en oud wordt 9n skon fist gebouwd9
hebben wij er toen al een skon fiske van gebouwd!

Toen Ronald mij op 28 augustus 2024 belde en ik voor de
verandering weer eens niet op nam, las ik daarna een appje
van hem met de vraag of ik Graaf van de Vivantjes zou
willen worden. 

Ik was zeer enthousiast maar zonder Rentmeester geen
Graaf, dus voordat ik ja zei ben ik eerst mijn Rentmeester
gaan benaderen. Ik wist meteen wie dit zou worden, want we
hebben al eens vaker gegrapt als ik Graaf word dan ga jij
met mij mee! Dus ik belde Frenk met de opmerking 8Weet je
nog wat we tegen mekaar gezegd hebben over de carnaval9,
ja da bierviltje met de belofte over de optocht in Liemt? Nee
da andere, iets met Graaf en Rentmeester? En zo
geschiedde.

Nog even over die Rentmeester gesproken die
zal ik ook maar even voorstellen. Zijn naam is
Frenk van Abeelen, hij is 27 jaar en geboren
en getogen in ons mooie Ploegersland. Hij is
werkzaam als elektromonteur Industriële
automatisering bij Hoppenbrouwers Techniek
in d9n Haozenpot (Udenhout). 

Zoals ik al vertelde heeft Frenk samen met
mij in de jeugdraad gezeten, maar daarnaast
hebben we samen aan de wieg gestaan van
onze eigen Carnavalsvereniging 8CV van de
Kaart9. Die dit jaar al zijn 11e jubileum jaar
mag vieren. 
We zijn zeer vereerd dat we dit jaar als Graaf
en Rentmeester carnaval mogen vieren
samen met de Vivantjes, de Ploegers en alle
carnavalsvierders in ons mooie Ploegersland! 
We kijken er naar uit en hopen met jullie een
mooie carnaval te beleven!

En onthoud… Saomen leste d'n durst!

Stan van den Boom

Frenk van Abeelen



Rob vd Loo Wout-Jan van Beers Stef Bressers

Wendy van Erp Thijs van Abeelen Thijs Bressers

Roy Bartels Martijn van den Heuvel Jari van Aarle

Michelle Bressers - vd Heijden Ronald Martens Rini van de  Laar



Carlijn Hendriks-van Abeelen

Anton van de Sande Marleen Groenland Anke Witlox

Evy Bekkers Charlene Bartels-Verhoeven Lisanne vd Loo - van Zon

Frank van Berkel Esther Groenland Dille Kocken - van der Eerden

Barry vd Sande Jelle de Beer



Drie seconden had ik nodig om ja te zeggen op de vraag om Graaf te worden van de Vivantjes. En
al snel kwam de geruststelling dat Geert mijn Raadspensionaris wilde zijn. Samen met onze
partners, Veerle en Marcella, kijken we er met veel plezier op terug. We gingen voor iets
bijzonders wat voor altijd aan het seizoen 23/24 zou blijven hangen, een eigen carnavalslied. 

Liempdse Jong, werd dé leidraad voor het seizoen 23/24. Het kwam op de tweede plaats binnen
in de Liemptse top 100 en werd bekroond met goud! Uiteindelijk resulterend in de overhandiging
van een spraakmakende cheque aan het Tourspel Liempde.Iets anders wat veel reuring teweeg
bracht, was de opdruk van de namen van onze illustere voorgangers op onze nieuwe kostuums.
Dit hadden we zo niet voorzien. Fier zijn we op de eenmalig gedecoreerden; Ton van Alphen tot
Franste Frans-, Rik van Dongen tot Steven Spielberg-, Henk Keijsers tot Thesaurier- en Tiny van
de Besselaar tot VoorTTrekker van de Vivantjes. 

Het seizoen beleefde als één grote enthousiaste carnavaleske roller coaster, vanaf de installatie
tot en met de ploegverbranding, wat hebben we ervan genoten! Geert en ik concludeerden dat het
voor ons een geslaagd seizoen is geworden. Ook zeker dankzij de fantastische samenwerking
met Prins Jurgen, Adjudant Han en de Ploegers, waarvoor onze hartelijke dank.

Het bijwonen van de receptie in het oude gemeentehuis, meteen na de optocht, op uitnodiging
van de dorpsraad, vervulde ons met trots. We zien het als bevestigde waardering voor de
Vivantische bijdrage aan het Liempdse carnavalsleven.  

Omdat het carnavalsplein, in samenwerking met de Durpsherberg en het Wapen van Liempde,
zo9n groot succes was, moedigen wij iedereen aan om dit fenomeen verder te laten groeien met
nieuwe (of extra) initiatieven en ideeën. 

Wij wensen Graaf Stan en Rentmeester Frenk
ontzettend veel plezier toe tijdens carnaval. En
wij weten zeker dat dat helemaal goed gaat
komen.

Iedereen (inclusief 8De Vrienden van de
Vivantjes9 -zijnde de sponsorclub van
Liempdse Jong met als cruciale aandrijver, De
Durpsherberg-) bedankt voor het fantastische
jaar en de inzet om het seizoen zo te doen
laten slagen. 

Veel leut in het komende seizoen, Saomen
leste d9n durst!

Met carnavaleske groet, 

Graaf Han d9n Twidde en Raadspensionaris
Gradje d9n Urste.






